De verleiding van menselijke oplossingen

1. Profetie gaat aan de geschiedenis vooraf
In de Bijbel is profetie nooit een gok of een voorspelling. Het is openbaring van Gods plan, nog vóór de wereld het ziet.

· De mens denkt dat hij de loop van de geschiedenis bepaalt.

· Maar de Schrift laat zien dat God de lijnen al heeft getrokken.

· Wat wij “nieuws” noemen, is vaak slechts de uitwerking van wat al bekendgemaakt is.

Daarom zei Jezus: “Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en hef uw hoofden omhoog.”
2. De strijd is niet van vlees en bloed
De strijd vindt plaats in de hemelse gewesten, niet in het parlement, niet op straat, niet in de media.

· Wij kunnen die strijd niet winnen in eigen kracht.

· Maar we kunnen wel de duisternis aan het licht brengen.

· En we laten de regie in Gods handen, want Hij strijdt voor ons.

Dit is precies wat Paulus bedoelt in Efeze 6: “Doet de wapenrusting Gods aan.”

Niet om te vechten met wapens, maar om stand te houden.
3. De verleiding van menselijke oplossingen
De vergelijking met de Joden in de tijd van Jezus is scherp:

· Zij wilden de Romeinen verdrijven.

· Zij verwachtten een politieke Messias.

· Maar Jezus kwam niet om te regeren met een zwaard, maar om te sterven als het Lam.

En toen Hij niet voldeed aan hun verwachtingen, werd Hij verworpen.
Religie kiest zijn eigen koning. En dat zal opnieuw gebeuren.
4. De valse messias en de ontmaskering
Het sluit nauw aan bij Daniël, Zacharia, Jezus’ eigen woorden en Openbaring:

· Een leider die spreekt wat mensen willen horen.

· Een figuur die vrede belooft en religie ruimte geeft.

· Maar na drieënhalf jaar zet hij zijn masker af.

· Dan blijkt hij niet de redder, maar het monster.

Dit is geen sensatie, maar Schrift. En het is begrijpelijk dat mensen liever over “symboliek” praten dan over de werkelijkheid.
5. De dagen van Noach en van Sodom
Dit is precies wat Jezus zei:

· Mensen aten, dronken, trouwden, kochten, verkochten.

· Tot de dag dat het oordeel kwam.

· Niet omdat ze slecht aten of trouwden, maar omdat ze God niet meer nodig hadden.

Wij leven opnieuw in zo’n tijd: veel activiteit, weinig afhankelijkheid.
6. Het nieuws voedt angst, niet geloof
Mijn keuze om me af te sluiten van nieuws dat oplossingen buiten Gods Woord zoekt, is wijs.

· Het nieuws maakt mensen schuldig.

· Het nieuws voedt angst.

· Het nieuws dicteert wat “goed” en “fout” is.

· Maar het nieuws kent de profetie niet.

Wie de Schrift kent, kijkt anders naar de wereld.
7. Israël staat niet onder bescherming van de wereld
De Bijbel zegt het scherp en eerlijk:

· De wereld redt Israël niet.

· De wereld zoekt eigen belangen.

· De wereld dicteert Israël wat het moet doen.

· En dat betekent verdrukking.

Dit is precies wat de profeten voorzegden.
8. Niet het zwaard, maar het Lam
Ik zeg iets heel wezenlijks:

“Kende ik de Bijbel niet, dan zou ik bereid zijn het zwaard te nemen.”

Maar Jezus zei: “Wie het zwaard neemt, zal door het zwaard vergaan.”

Hij koos het pad van onrecht lijden. En Hij vraagt ons hetzelfde.

Niet omdat wij zwak zijn, maar omdat Zijn kracht in zwakheid wordt volbracht.
9. De overwinning lijkt soms verlies
De Emmaüsgangers dachten dat alles verloren was. Maar juist toen leek het donkerst, was de overwinning al behaald.

Zo is het nu ook:

· Wij lijken verliezers.

· De wereld lacht om geloof.

· Religie kiest haar eigen messias.

· Politiek sluit Jezus buiten.

Maar in Hem zijn wij meer dan overwinnaars.
10. Pasen is geen eindpunt, maar een uitnodiging
Ik sluit af met een diepe Bijbelse waarheid:

· Pasen betekent niet dat wij automatisch vrij zijn van zonde.

· Pasen geeft ons opnieuw de gelegenheid om te buigen.

· Om te belijden.

· Om het kruis op ons te nemen.

· Om niet onze eigen regie te voeren, maar Hem te volgen.

Dat is geen zwakte. Dat is discipelschap.

