HOE ZAL HET EINDIGEN VANUIT GODS WOORD BEKEKEN.....
HET VERBOND MET DE DOOD


Volgens Daniël 9:26-27 zal de vorst van de duisternis een verbond sluiten met Israël voor een periode van zeven jaar.

Dit verbond herstelt duidelijk Israël tot een plaats onder de naties van de wereld. 

De integriteit van Israël wordt gewaarborgd door de politieke wereldmachten.


Maar de antichrist komt aan de macht door vleierijen.

Dit is niet alleen een poging om het langdurige geschil tussen de naties over de aanspraak van Israël op Palestina te beslechten, maar is ook een satanische nabootsing van de vervulling van het Verbond met Abraham dat Israël de eigendomsakte van het land heeft gegeven.


Israël verwelkomt de antichrist

Ze gaan met de wereldpolitiek in zee en ze sluiten daarmee een verbond met de dood. Ze volgen de corona maatregelen uiterst politiek correct en dat zijn de politieke regels. Ze denken de wereldvrede te bewerken, waarmee Israël weer zijn plaats krijgt onder de volkeren. Ze steunen op de Noachitische wetten en de Abraham-akkoorden.


De antichrist zal spoedig verschijnen!

Zijn actie wordt door Johannes (in Openb. 6:2) voorgesteld als een ruiter die op weg gaat om te veroveren, aan wie de soevereiniteit wordt gegeven door vreedzame onderhandelingen. Deze voorwaarde bestaat voor drie en een half jaar, waarna het verbond door wereldse autoriteiten wordt verbroken. Deze periode staat bekend als de grote verdrukking. 


Mattheüs 24:21 Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.


Deze verdrukking op aarde wordt duidelijk veroorzaakt door satan, die midden in de verdrukkingsperiode uit de hemel op de aarde is geworpen (Openbaring 12:9). Hij gaat in grote toorn uit (Openbaring 12:12) om het overblijfsel van Israël en de heiligen van God aan te vallen (Openb.12:17). 


De satanische activiteit die de naties in die dagen beweegt, wordt duidelijk weergegeven door Johannes als hij zegt:

"En ik zag drie onreine geesten als kikkers uit de mond van de draak komen, en uit de mond van het beest, en uit de mond van de valse profeet. Want zij zijn de geesten van duivels, die wonderen werken, die uitgaan naar de koningen der aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de strijd van die grote dag van de almachtige God" [Openbaring 16:13-14].


Messias Yeshua zegt in Johannes 5:43: Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen.


Mattheüs 23:37 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild!

38. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten.

39. Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!


Het gaat om de geestelijke strijd tussen de heerschappij van God en Zijn Koninkrijk en dat van satan.

Bij de wederkomst van Yeshua zal Hij Koning zijn en gaat letterlijk in vervulling wat in het begin van de geestelijke strijd is gezegd in Genesis 3:15


Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.

Dat zal het einde zijn van satan en de menselijke regering.
