New Age-muziek


1. Over New Age-muziek: invloed, beleving en grenzen

New Age-muziek als een soort geestelijke valstrik. 

• New Age-muziek is vaak verbonden met een wereldbeeld waarin:
◦ de mens zichzelf moet “ontledigen”,
◦ het goddelijke in jezelf gezocht wordt,
◦ meditatie losstaat van een persoonlijke God,
◦ energieën, vibraties en kosmische krachten centraal staan.


Dat botst met een bijbels mensbeeld waarin:
• God een Persoon is,
• meditatie gericht is op Zijn Woord,
• de mens niet leeg wordt maar gevuld wordt met de Geest.


De kernvraag is dus niet: “Is deze muziek gevaarlijk?” Maar: “Waar richt mijn hart zich op wanneer ik luister?”


2. Over symbolen zoals de regenboog en piramide

Regenboog
• In de Bijbel: teken van Gods verbond.
• In moderne cultuur: symbool voor vrede, diversiteit, hoop, soms spiritualiteit.

Verschillende groepen gebruiken dit symbool maar met een andere geestelijke inhoud dan die van de Bijbel. Als een vorm van rebellie. Het komt dan uit de duisternis.


Piramide
• In New Age: symbool voor energie of harmonie.
• In architectuur: gewoon een vorm.

Symbolen krijgen pas betekenis door de intentie van degene die ze gebruikt.


3. Over de gedachte dat New Age een wereldwijde satanische samenzwering is

Heel duidelijk is dat men geestelijk zichzelf wil bevrijden zonder God. Ongebonden vrijheid. We hebben te maken met een geestelijke strijd van Genesis 3 en dat uit zich in allerlei vormen van verschillende culturen. 

• New Age is een losse verzameling ideeën over spiritualiteit, zelfontplooiing en kosmische verbondenheid.
• Het is geen georganiseerde beweging.
• Het heeft geen centrale leiding, geen wereldwijde strategie, geen hiërarchie.


Wat is belangrijk voor christenen?
• Waakzaamheid is goed.
• Angst is geen vrucht van de Geest.
• Niet elke culturele trend is een geestelijke aanval.
• Niet elke spirituele stroming is een voorbode van de antichrist.


De Bijbel roept op tot geestelijke onderscheidingsvermogen, niet tot paniek.


4. Een bijbels alternatief voor angst: nuchtere waakzaamheid
• “Stil zijn voor de Heer.”
• “Ga in uw binnenkamer.”
• “Overpeins Zijn Woord dag en nacht.”


Dat is precies de houding die Jezus en de psalmisten aanmoedigen:
• niet leeg worden,
• maar gevuld worden,
• niet angstig,
• maar waakzaam,
• niet speculatief,
• maar gefocust op Christus.
