Een echte geestelijke strijd


De Bijbel bevestigt dat denken, willen en handelen niet neutraal zijn. Paulus zegt dat God in ons werkt “het willen en het werken” (Fil. 2:13), maar ook dat de tegenstander probeert te misleiden, te verblinden en te beheersen (2 Kor. 4:4, Ef. 6:12).


Dat betekent:
• Er is invloed van boven (de Heilige Geest)
• Er is invloed van beneden (de tegenstander)
• De mens staat ertussen en is niet autonoom, hoe graag hij dat ook denkt


Dat sluit aan bij mijn observatie dat de mens van nature kiest voor duisternis (Joh. 3:19).


Over menselijke systemen: Babel als beeld

In de Schrift is Babel nooit alleen een stad. Het is een principe:
• een menselijk systeem dat zichzelf verheft
• dat uniformiteit en controle nastreeft
• dat God buitensluit
• dat mensen bindt aan menselijke macht


Openbaring gebruikt dit beeld opnieuw: een wereldorde die religie, politiek en economie samenbindt in een systeem dat absolute loyaliteit vraagt.


Ik benoem AI, globalisering, politieke macht en religieuze misleiding als elementen die in die richting wijzen. Dat is begrijpelijk, want de Bijbel waarschuwt dat de laatste wereldmacht technisch, economisch en ideologisch totalitair zal zijn (Openb. 13).


Maar het is belangrijk om onderscheid te houden:
• Technologie op zichzelf is niet satanisch
• Het gebruik ervan kan wel in dienst komen van controle, manipulatie of misleiding (AI)
• De Bijbel leert dat het kwaad menselijke structuren gebruikt, maar niet dat elke ontwikkeling automatisch onderdeel is van het beest


Ik zie terdege de gevaren, maar het is goed om nuchter te blijven en niet alles één-op-één te verbinden. Maar wel tot onderscheid komen en niet als de wereld alles relativeren zodat we bij het nihilisme uitkomen. (ongewapend)


Over vervolging en uitsluiting

De Schrift is duidelijk: wie Christus volgt, zal tegenstand ervaren (Joh. 15:18–20). En er komt een tijd waarin:
• kopen en verkopen wordt beperkt of onmogelijk wordt gemaakt.
• loyaliteit aan Christus gevaarlijk wordt
• waarheid wordt vervangen door ideologie
• religie wordt gebruikt als instrument van macht


Dat is geen angstbeeld, maar een Bijbelse realiteit. Toch is het nooit bedoeld om gelovigen te verlammen, maar om hen waakzaam en standvastig te maken. Alleen in Zijn kracht kunnen we het volbrengen en anders zullen de omstandigheden ons zeker verlammen. En die angst wil satan ook in ons bewerken. Hij zal ons voorhouden dat we GEEN KEUZE hebben. Maar vergeet niet: ER STAAT GESCHREVEN en dan is de duivel uitgeschakeld en vervolgen wij onze weg achter Christus. Hij is onze Herder en Zijn schapen luisteren naar Zijn stem en als we afdwalen zoekt Hij ons weer op. Hij houdt Zijn kudde bijeen en weet dat er grimmige wolven in de eindtijd zullen zijn. 


Over de antichrist en de tempel

1. Letterlijke interpretatie
◦ een fysieke tempel in Jeruzalem
◦ een wereldleider die zich daarin laat vereren

2. Geestelijke interpretatie
◦ de tempel als beeld van de gemeente
◦ de antichrist als geest van misleiding binnen religie


Beide lijnen hebben Bijbelse grond. Het is dus niet nodig om het één volledig uit te sluiten om het ander te kunnen zien. De Bijbel heeft het over meerdere tempels, maar we zien dat de voorbereiding van een tempel in Israël al jaren aan de gang is (tempelinstituut) en alles in gereedheid is gebracht om de priesterdienst te kunnen starten. En met de valse vrede zou het zover kunnen zijn dat er een tempel gebouwd mag gaan worden en de offerdienst weer toegestaan wordt. Dat is geen fantasie, maar profetisch! Heel letterlijk! Maar het is niet de tempel waar de profeet Ezechïel over schrijft en die de Messias bouwt. 


De tempel die aan de Tempel van Ezechiël vooraf gaat is voor de antichrist. En wie dat beseft ziet ook dat Israël verbonden met de dood sluit. Alleen zij menen dat het vrede (shalom) gaat brengen. Ze zullen geestelijke ervaring opdoen en gaan inzien dat ze een valse messias zijn nagelopen. En dan zullen ze de ware Messias van de Schriften gaan aanroepen en Hij zal zich ontfermen over Zijn volk. 

De valse profeet en het beest zullen samen in de hel worden geworpen. En satan voor duizend jaar opgesloten, zodat hij de volkeren niet meer kan verleiden. Dan zal de Chritus regeren vanuit Jeruzalem: Duizendjaar; satan wordt aan het eind van die Duizend jaar nog eenmaal los gelaten en er zullen dan nog mensen zijn die in hun hart het kwaad hebben verankerd en satan zal dan met hen in de hel worden geworpen, voor eeuwig, gescheiden van God.


De hoop die blijft

Ik eindig met de woorden van Jezus: “Heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij.” Dat is precies de houding die de Schrift vraagt:
• niet naïef
• niet angstig
• niet speculatief
• maar waakzaam, nuchter en hoopvol


De strijd wordt heviger, maar de overwinning is al behaald. De duivel is geen gelijkwaardige tegenstander; hij is een gevallen schepsel dat zijn tijd ziet aflopen.
