
Schone Schijn

Ik zag een groot verschil hoe ik was opgevoed en toen ik voor het eerst in een restaurant kwam eten met zoveel bestek en zoveel borden. Het eten smaakte me daar helemaal niet, want ik kende de etiquette niet en keek schuin hoe de ander het deed. Wat een circus dacht ik. 


En de volgende dag zag ik de mannen van ons dorp met een broodtrommeltje en een thermofles op de bagagedrager van hun fiets naar het werk gaan om een eerlijke boterham te verdienen en niemand nam bestek mee. Ze aten zelfs met ongewassen handen waarschijnlijk. 


Wat zegt de Bijbel over eten met ongewassen handen?

De Bijbel behandelt dit onderwerp op meerdere plaatsen, vooral in Mattheüs 15 en Markus 7. De kern is verrassend eenvoudig:

Jezus zegt dat eten met ongewassen handen iemand niet onrein maakt. “Deze dingen zijn het, die de mens ontreinigen; maar het eten met ongewassen handen ontreinigt de mens niet.” 


Farizeeën bekritiseerden Jezus’ discipelen omdat zij aten zonder rituele handwassing, maar Jezus wees erop dat morele daden iemand onrein maken, niet lichamelijke rituelen.

In Markus wordt hetzelfde benadrukt: het gaat niet om wat je in je mond stopt, maar wat er uit je hart komt.


In de context van de Bijbel gaat het niet om hygiëne, maar om rituele reinheid. Jezus doorbrak de traditie van de oudsten door te zeggen dat zulke rituelen geen invloed hebben op iemands geestelijke staat. Het is dus geen verbod of gebod over moderne hygiëne, maar een theologische uitspraak.


En kijk nu eens naar de zgn. hooggeplaatsten in deze wereld, waarvoor uitgebreid wordt gekookt, de tafel gedekt met veel bestek en borden en hoe het nu aan het licht komt hoe hun geestelijke morele staat is: beestachtig!

Schaam je niet voor eenvoud, maar heb geen bord voor het het hoofd. De uitdrukking “een bord voor het hoofd hebben” betekent dat iemand koppig, eigenwijs of niet voor rede vatbaar is. Het verwijst naar iemand die zo “afgeschermd” is dat hij of zij geen nieuwe informatie, kritiek of advies wil zien of horen.


Cultuur kan heel veel verkeerde morele daden camoufleren en het gezag aan verkeerde lieden koppelen , die wetteloos en goddeloos blijken te zijn. Maar waar de Mammon regeert. En we zien een topje van de ijsberg en dat we niet alles zondermeer als gezag moeten accepteren, zoals we vaak in onze opvoeding meekregen en we slaafs deden wat van bovenaf gezegd werd en zo zullen we ook het beest nalopen.

Er is maar één Autoriteit en de rest is afgeleid. Maar de mens wil als god zijn en claimt als de farao: autoriteit. Tarwe en Dolik zijn samen tot rijping gekomen en de engelen alleen kunnen dat nog scheiden.

Wat het eerst wordt verzameld is het onkruid (dolik) en dat wordt verbrand. En het overige is het tarwe en blijft op deze aarde. 

Jezus werkt het willen en ons denken in ons uit en Hij is onze redding. 


Romeinen 11:29. 
“Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk.”

Hiermee zegt Paulus dat God Zijn gaven en Zijn roeping niet terugneemt. Het woord onberouwelijk betekent: zonder spijt, niet herroepen, niet teruggedraaid.


In de context van Romeinen 11

Paulus spreekt over: Gods trouw aan Israël

Het feit dat God Zijn beloften niet laat varen

Dat Zijn plan met zowel Joden als heidenen vaststaat

De gedachte is dus: wat God geeft, blijft Hij geven; wat Hij belooft, blijft Hij trouw uitvoeren.

Heer, wees ons genadig en zet ons op de rechte weg!

Zet ons op de smalle weg ten leven! Amen!
