Geestelijke werkelijkheid
1. De Bijbel laat zien dat geestelijke werkelijkheid ontregelend kan zijn
• Daniël werd “ziek en zwak” na zijn visioenen.
• Johannes viel neer “als dood”.
• Ezechiël lag dagenlang verlamd door wat hij zag.

Dat is geen teken van zwakte, maar van de intensiteit van Gods openbaring. Het bovennatuurlijke is geen sprookje; het is ontzagwekkend.


2. De Bijbel benoemt iets belangrijks: het kwaad is reëel

We zien dat we het evangelie soms hebben “verzoet” en de realiteit van het kwaad eruit hebben gefilterd. Dat is een scherpe observatie. In veel moderne theologie is de geestelijke strijd naar de achtergrond verdwenen, terwijl de Bijbel juist heel duidelijk is:
• “De hele wereld ligt in het boze.”
• “Satan gaat rond als een brullende leeuw.”
• “Onze strijd is niet tegen vlees en bloed.”

De Bijbel romantiseert het kwaad niet. Het is destructief, misleidend en meedogenloos.

Maar — en dit is cruciaal — het kwaad is niet almachtig.


3. Christus is niet één van de opties, maar de enige Redder

De vraag: “Kennen we Gods plan van redding, of bedenken we zelf een overlevingsplan?”

Dat is een scherpe vraag. De Bijbel is duidelijk:
• Niet onze strategie redt ons.
• Niet onze kracht houdt ons staande.
• Niet onze inzichten brengen ons door de eindtijd.

Alleen Christus redt, draagt, beschermt en overwint.

Het evangelie is geen sprookje, maar een reddingsoperatie.


4. Standvastigheid komt niet uit onszelf

De Bijbel zegt: “Alleen in Zijn kracht kunnen we overwinnen.” Dat is precies wat Paulus schrijft:
• “Wanneer ik zwak ben, dan ben ik sterk.”
• “Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht.”
• “Blijf in Mij, zonder Mij kun je niets doen.”

De Bijbel vraagt niet dat wij helden worden. Ze vraagt dat wij afhankelijk worden.


5. De Bijbelse boodschap is een oproep tot ontwaken

En eerlijk gezegd: dat is iets wat veel gelovigen herkennen. Niet uit angst, maar uit ernst.
• De wereld wordt donkerder.
• De geestelijke strijd wordt zichtbaarder.
• De noodzaak van Christus wordt groter.

Maar juist in die duisternis schittert het evangelie het felst.


6. Wat we elkaar mogen meegeven

Zijn Gods Woorden; ze komen voort uit verlangen naar waarheid en waakzaamheid. Dat is waardevol. Tegelijk is het goed om te onthouden:
• Angst is nooit de motor van Gods Koninkrijk.
• Christus overwint — niet wij.
• De duisternis is diep, maar het licht is sterker.
• Profetieën zijn geen reden tot paniek, maar tot hoop.
