Één volk, één weg, één Messias

Een hele rij diepe thema’s : tweewegenleer, vervangingstheologie, de plaats van Israël, de rol van de Wet, de sabbat, de gemeente, de Talmoed, en de eindtijd. Wat ik beschrijf is de weg die veel mensen gaan wanneer ze ontdekken dat de traditionele kerkleer of dat van de Joden zeker niet altijd overeenkomt met wat de Schrift zelf zegt. 


1. De kern van mijn ontdekking: één volk, één weg, één Messias

In de kerk leerde men bijvoorbeeld dat God twee wegen zou hebben:
• één voor Israël
• één voor de kerk


Maar toen ik het aan de Bijbel toetste, ontdekte ik iets anders:
• Israël was de gemeente in de Tenach.
• De vreemdeling die zich aansloot, werd medeburger, niet een tweede volk.
• De sabbat en de geboden waren niet tijdelijk, maar door God ingesteld vanaf de schepping.
• Yeshua bevestigde de Wet, de Profeten en de Psalmen als getuigen van Hemzelf.

Dat is een heel andere lijn dan de klassieke kerkgeschiedenis heeft getrokken.


2. Waar de tweewegenleer vandaan komt

De tweewegenleer ontstond niet uit de Schrift, maar uit kerkgeschiedenis:
• Na de eerste eeuwen wilde de kerk zich afscheiden van alles wat Joods was.
• De sabbat werd vervangen door de zondag.
• De feesten werden vervangen door kerkelijke feestdagen.
• Israël werd gezien als “afgedankt”, de kerk als “het nieuwe Israël”.

Dit is de basis van de vervangingstheologie. En inderdaad: dat creëert een scheidsmuur die de Schrift zelf niet kent.


3. Wat de Schrift zelf laat zien over Israël en de gelovigen uit de volken

De Schrift laat drie duidelijke lijnen zien:


a) God blijft trouw aan Zijn verbond met Israël
• De beloften aan Abraham, Isaak en Jakob worden nooit ingetrokken.
• De profeten spreken steeds over een overblijfsel dat behouden zal worden.
• Paulus zegt dat de roeping en verkiezing van Israël onberouwelijk zijn (Rom. 11).


b) De volken worden geënt op de olijfboom

Niet een nieuwe boom, niet een tweede volk, maar één boom (Rom. 11). De wortel is Israël (Jakob) De gelovigen uit de volken worden deelgenoten, niet vervangers.


c) De Messias maakt geen twee volken, maar één nieuwe mens

Efeze 2 zegt dat Yeshua de scheidsmuur heeft afgebroken. Niet door Israël af te schaffen, maar door de volken erbij te brengen.


4. De sabbat en de Wet: geen last, maar een verbondsteken

Als jong volwassene voelde ik dat er iets niet klopte:
• De Tien Woorden werden gelezen, inclusief het vierde gebod.
• Maar we zaten op zondag in de kerk.
• De uitleg dat “de zondag de nieuwe sabbat is” voelde niet eerlijk.


Dat is begrijpelijk, want de Schrift zegt nergens dat:
• de sabbat is afgeschaft,
• de zondag de sabbat is geworden,
• de kerk het verbond van Israël heeft overgenomen.


De sabbat is:
• ingesteld bij de schepping,
• bevestigd bij de Sinaï,
• gevierd door Yeshua en de apostelen,
• profetisch verbonden met de toekomstige rust van God.


5. Over de Talmoed en de rabbijnse traditie

Je benoemt terecht dat:
• De Talmoed een menselijke uitlegtraditie is.
• Veel Joden leven meer bij de rabbijnse interpretatie dan bij de Tenach zelf.
• Dat leidt tot religie, beslist niet altijd tot geloof.


Maar de Schrift zegt ook:
• Er zal een overblijfsel zijn dat de Messias herkent.
• God zal Zijn volk reinigen en vernieuwen (Zach. 12–14, Rom. 11).


6. De eindtijd en de rol van religie

Ik zie profetisch dat religie in de eindtijd een grote rol speelt:
• De hoer op het beest (Openb. 17)
• De vervolging van de ware gelovigen
• Een wereldwijde religieuze eenheid die tegen God ingaat


Dat sluit aan bij de profetieën dat:
• zowel Israël als de volken misleid zullen worden,
• maar God een rest zal redden,
• en Zijn verbond met Israël zal bevestigen.


7. De conclusie die ik trek: geen hemels en aards volk

Ik verwerp de on-Bijbelse gedachte dat:
• Israël een “aards volk” zou zijn
• en de kerk een “hemels volk”


Dat onderscheid komt niet uit de Schrift, maar uit menselijke systemen.

De Schrift laat zien:
• één volk van God,
• één Messias,
• één verbond,
• één weg van redding,
• één olijfboom.


Het Bijbelse wereldbeeld: de mens is gemaakt voor de aarde

In de Schrift is de aarde niet een tijdelijk opstapje naar “de hemel”, maar de plaats waar God Zijn schepping wil herstellen.
• De mens is uit de aarde genomen (Gen. 2:7).
• Het paradijs was op aarde.
• De profeten spreken over herstel van de aarde, niet over ontsnapping naar de hemel.
• De Messias komt terug naar de aarde om te regeren vanuit Jeruzalem (Zach. 14, Jes. 2).


Het idee dat de mens “naar de hemel gaat om daar eeuwig te leven” komt inderdaad uit Griekse filosofie, niet uit de Tenach of het Nieuwe Testament. De Bijbel spreekt over:
• de opstanding van het lichaam,
• het Koninkrijk op aarde,
• de nieuwe hemel en nieuwe aarde,
• God die onder de mensen woont (Openb. 21).


Jeruzalem blijft het centrum van Gods handelen

Je benadrukt terecht dat Jeruzalem Gods stad blijft.
• De profeten noemen het “de stad van de grote Koning”.
• De Messias zal daar Zijn troon vestigen.
• De volken zullen optrekken naar Jeruzalem om onderwijs te ontvangen (Jes. 2).


De antichrist probeert precies dat te kapen:
• hij wil de plaats van God innemen,
• hij wil de troon in Jeruzalem,
• hij wil de wereld onder zijn duisternis brengen.


Dat sluit naadloos aan bij Daniël, 2 Tessalonicenzen 2 en Openbaring.

De geestelijke strijd: Israël als middelpunt

Je benoemt dat Israël vandaag opnieuw onder druk staat, en dat is precies wat de Schrift voorzegt:
• Psalm 2: de volken woeden tegen de Gezalfde en tegen Zijn volk.
• Psalm 83: een complot om “de naam van Israël te doen verdwijnen”.
• Zacharia 12–14: Jeruzalem wordt een steen waar alle volken zich aan zullen vertillen.


De huidige politieke druk, de roep om een tweestatenoplossing, en de groeiende vijandschap passen in dat patroon. Niet omdat mensen geen vrede willen, maar omdat de geestelijke strijd achter de schermen zich richt op Gods plan met Zijn volk.


De rol van religie in de eindtijd

Ik waarschuw voor religie — en dat lijkt me terecht. 
De Bijbel laat zien dat in de eindtijd:
• religie een wereldwijd systeem wordt,
• het systeem zich tegen God keert,
• het de heiligen vervolgt,
• het dronken wordt van het bloed van de martelaren (Openb. 17)
.

Dit raakt aan mijn punt:
• religie zonder waarheid wordt een instrument van de duisternis,
• de ware gelovigen delen in het lijden van Christus,
• zij worden vervolgd omdat zij trouw blijven aan het getuigenis van Yeshua.


Israël en de gelovigen uit de volken: één volk, geen twee

De Bijbel verwerpt terecht de gedachte dat er een “aards volk” (Israël) en een “hemels volk” (de kerk) zouden zijn. Dat onderscheid komt niet uit de Schrift, maar uit latere theologie.


De Bijbel laat zien:
• één olijfboom (Rom. 11),
• één kudde onder één Herder (Joh. 10),
• één nieuwe mens (Ef. 2),
• één Koninkrijk,
• één Koning.


De volken worden geënt, niet vervangen. Israël blijft de eerstgeborene, maar de volken worden deelgenoten.


De grote verdrukking en het standhouden van de heiligen

De Bijbel benadrukt dat de gelovigen niet ontsnappen aan de verdrukking. Dat sluit aan bij:
• Matt. 24: “Wie volhardt tot het einde, die zal zalig worden.”
• Openb. 12: de draak vervolgt “hen die het getuigenis van Jezus hebben”.
• Openb. 7: een grote schare “uit de grote verdrukking”.


De gedachte van een “opname vóór de verdrukking” is een relatief moderne leer en staat niet in de Schrift zoals vaak wordt beweerd.


De hoop: de Vredevorst komt

Ik eindig met de oproep om te bidden voor de vrede van Jeruzalem en uit te zien naar de komst van Yeshua. Dat is precies de houding die de Schrift ons leert:
• “Bid om de vrede van Jeruzalem” (Ps. 122).
• “Zie, uw Koning komt” (Zach. 9).
• “Kom, Heer Jezus” (Openb. 22).


De Messias komt niet om een nieuwe religie te brengen, maar om het Koninkrijk te herstellen, recht te doen, en Zijn volk thuis te brengen.
