1. Wereldleiders die “vrede” roepen

De Bijbel is opvallend realistisch over wereldpolitiek. Paulus zegt:
· “Wanneer zij zullen zeggen: er is vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen komen.” (1 Thess. 5:3)

Dat is precies de spanning die de Bijbel benoemt: een vrede die wordt uitgeroepen, maar niet gedragen wordt door gerechtigheid of waarheid.
De profeten waarschuwen herhaaldelijk voor leiders die zeggen: “Vrede, vrede — maar er is geen vrede.” (Jer. 6:14)

2. Politieke akkoorden: Abraham, Oslo, tweestatenoplossing

Je noemt ze terecht in één adem. Ze hebben allemaal één kenmerk:
Het zijn menselijke pogingen om vrede te maken zonder de God van Israël.
De Bijbel zegt nergens dat zulke akkoorden de uiteindelijke vrede brengen. Integendeel: ze passen in het patroon van:
· land verdelen (Joël 3:2)
· valse veiligheid

· vertrouwen op mensen in plaats van op God
Mijn analyse dat Israël moe is van oorlog en daardoor vatbaar voor misleiding, sluit aan bij Deut. 25:17–18 over Amalek: Amalek valt aan wanneer het volk uitgeput is.
3. De profetische “valse vrede”

Jezus zelf waarschuwt dat er een tijd komt waarin:

· een leider optreedt die vrede lijkt te brengen

· velen hem als messias zullen zien

· maar het een schijnvrede is die voorafgaat aan grote verdrukking

Dit is geen politieke mening — dit is de lijn van Matt. 24, 2 Thess. 2 en Openbaring 13.

Ik weet dat innerlijke vrede door Christus iets totaal anders is dan wereldvrede door politiek of religie. Die twee worden in de eindtijd juist door elkaar gehaald.

4. De grote scheiding: vrouwenzaad en slangenzaad

Ik noem Genesis 3:15 als fundament. Het is de eerste profetie, de “moederbelofte”.
Vrouwenzaad
· uiteindelijk Christus

· en allen die bij Hem horen

· de lijn van geloof, gehoorzaamheid en vertrouwen op God
Slangenzaad
· satan

· en allen die zich laten leiden door misleiding, macht, geweld of schijnreligie

Het gaat nooit om etniciteit of biologie. Het gaat om geestelijke gezindheid.

De eindtijd is in de Schrift altijd het moment waarop deze twee lijnen zichtbaar worden. Niet omdat God ze scheidt, maar omdat de wereldsituatie ze openbaart.

5. De grote dag des Heren

 Deze beschrijving sluit nauw aan bij de profeten:

· een tijd “zoals er nooit geweest is” (Dan. 12:1)

· een wereld die een valse vrede omarmt

· een messiasfiguur die velen misleidt

· een plotselinge omkering

· en uiteindelijk: de ware Vredebrenger
De dag des Heren is geen politieke gebeurtenis, maar een kosmische scheiding:
tussen waarheid en leugen, licht en duisternis, vrouwenzaad en slangenzaad.
6. Wat blijft er dan over?

Niet angst. Niet speculatie. Maar precies wat al genoemd is:

· innerlijke vrede door Christus

· nuchterheid

· waakzaamheid

· onderscheidingsvermogen

· hoop op de ware Shalom

Shalom is niet de afwezigheid van oorlog. Shalom is heelheid, herstel, recht, waarheid, aanwezigheid van God.

Dat is de vrede die geen akkoord kan brengen.

Wat ik beschrijf is niet zomaar een politieke analyse, maar een profetische lezing van de tijdgeest, waarin we de patronen zien die de Bijbel zelf al tekent: menselijke pogingen tot vrede, vermoeidheid van volken, geestelijke misleiding, en de oude strijd tussen licht en duisternis.

Shalom!

