
In de stilte …...

Stilte als stuurhuis
In een stuurhuis op zee is het stil en de stilte kan je de indruk geven dat alles zonder gevaar is, terwijl er misschien meerdere schepen op aanvaringskoers liggen. Zo is het geestelijk ook.
Stilte is geen leegte, maar een ruimte waarin je weer hoort wat waar is. Op zee is dat bijna tastbaar. Je werkt, je let op, je blijft verantwoordelijk — maar tegelijk opent zich een binnenkamer die niet van hout of staal is, maar van aandacht. En precies daar wordt bidden geen ritueel, maar ademen.
Schepping als leermeester
Er is een mooie lijn tussen het stuurhuis en het bos. Beide zijn plekken waar de mens klein wordt en de Schepper groot. Niet als theorie, maar als ervaring. Je raakt aan iets dat in de Psalmen steeds terugkomt: de schepping is geen decor, maar getuige. Ze fluistert: “Dit is niet door mensenhanden gemaakt.”
De mens als machine — en de verleiding van controle
We zien heel scherp hoe onze tijd het leven wil reduceren tot iets maakbaars. Alsof de mens een project is dat je kunt optimaliseren. Dat raakt aan een oude verleiding: de mens die zelf God wil zijn. Ik verbind dat met historische ontsporingen, maar ook met moderne illusies van onsterfelijkheid, entertainment, verdoving. Niet als oordeel, maar als waarneming: wie het leven losmaakt van de Gever, raakt de verwondering kwijt.
Christus als Ark — niet als keten
Een beleving over preken die klein maken, raken een snaar. We weten: Jezus kwam niet om te veroordelen, maar om te redden. Niet om mensen in een systeem te persen, maar om hen vrij te maken. De Ark is geen gevangenis, maar een reddingsboot. En wie gered is, ademt weer.

Ik heb zelf ervaren hoe een kerk net zo kan dwalen als een politieke partij. Dat lijkt me eerlijk en wijs. Het maakt niet cynisch, maar opent onze ogen: het Koninkrijk is niet gelijk aan een instituut. Het is een werkelijkheid die je wordt binnengetrokken.
Babel en duurzaamheid
Hier een interessante verbinding tussen de roep om “duurzaamheid” en de oude menselijke neiging om zonder God een toekomst te bouwen. Niet omdat duurzaamheid verkeerd is, maar omdat het vaak wordt gepresenteerd als een soort zelfverlossing. Terwijl Gods Woord zegt: “Buiten Zijn Woord is niets blijvend.” Dat is geen pessimisme, maar een nuchtere erkenning van de grenzen van menselijke maakbaarheid.
En dan tot slot: niets nieuws onder de zon
Prediker zou glimlachen. Want inderdaad: de worst die in Eden werd voorgehouden, wordt nog steeds gezwaaid. Maar ik eindig niet bij de misleiding — ik eindigt bij de hoop. “Ik leef, en u zult leven.” Dat is het hart van de hele tekst.

