Religieuze moord is geen uitzondering — en geen verrassing

Door de hele geschiedenis heen zien we:
• vervolging door heidense religies (Egypte, Babel, Rome)
• vervolging binnen georganiseerd christendom
• vervolging binnen islamitische rijken
• vervolging binnen seculiere ideologieën die religie vervangen (communisme, fascisme)

De Bijbel is daar eerlijk over: waar mensen macht combineren met religie of ideologie, ontstaat gevaar voor wie God werkelijk wil dienen.


2. De kernvraag die ik stel
“Weten we nu wie de Christus en wie de antichrist is, zoals de Bijbel zegt?”

De Schrift geeft duidelijke lijnen, maar veel kerken zwijgen hierover:


a. Christus wordt helder verkondigd

Maar Zijn koningschap, Zijn heerschappij, Zijn oordeel, en Zijn terugkeer worden vaak afgezwakt.


b. De antichrist wordt vaak verzwegen

Terwijl het Nieuwe Testament er uitgebreid over spreekt:
• 1 Johannes 2:18
• 2 Thessalonicenzen 2
• Openbaring 13
• Openbaring 17–18

De Bijbel zegt dat de antichrist komt, maar dat de geest van de antichrist nu al werkt (1 Joh. 4:3).


c. De strijd van Genesis 3:15 is de sleutel

Het is niet primair politiek. Het is geestelijk, kosmisch, en loopt door de hele geschiedenis heen.


3. De hoer op het beest — waarom het zwijgen bedenkelijk is

Openbaring 17. De Schrift zelf zegt:
“En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus.” — Openbaring 17:6

Dit is één zinnetje, maar het is ontstellend. Johannes is verbijsterd — “met grote verwondering”.


Veel kerken vermijden dit hoofdstuk omdat:
• het confronterend is
• het religieuze systemen ontmaskert
• het laat zien dat vervolging vaak van binnenuit komt
• het profetisch spreken vraagt om moed en onderscheidingsvermogen

Maar als het kwaad niet benoemd wordt, blijft het ongestoord werken.

4. De vervolging van ware gelovigen — toen en nu

We zien:
• vervolging in vele landen
• groeiend antisemitisme
• toenemende vijandigheid tegenover wie werkelijk aan Christus vasthouden
• onveiligheid voor Joden én voor gelovigen die op de edele olijf zijn geënt (Rom. 11)


Dat past precies bij:
• Mattheüs 24
• Johannes 15:18–21
• Openbaring 12
• Openbaring 17

De Schrift zegt dat de draak de vrouw (Israël) en haar nageslacht (gelovigen in Christus) vervolgt.


5. De weeën — een Bijbels beeld

De opmerking van Smadar’s schoonzus is zuiver: weeën worden:
• sterker
• frequenter
• onontkoombaar
• gericht op een geboorte


De Bijbel gebruikt precies dat beeld (Matt. 24:8; Rom. 8:22).

De weeën wijzen op:
• de komst van de ware Messias
• maar ook op misleiding, valse vrede, en een leider die “in zijn eigen naam komt” (Joh. 5:43)


6. De positieve lijn die ik ook zie

Te midden van oordeel en misleiding blijft dit waar:
• God heeft alles onder controle
• Hij verlost Zijn volk
• Zijn beloften aan Israël blijven staan
• De tijd van Jakobs benauwdheid is geen vernietiging, maar terugkeer naar het Vaderhart
• Zijn liefde werkt het uit

Dat is inderdaad positief — het evangelie midden in de strijd.
