Betekenis van de ruiter op het witte paard (Openbaring 6)
De ruiter op het witte paard is niet Christus, maar de antichrist — een schijnmessias.


1. Waarom het níet Jezus is

Het benadrukt dat de gelijkenis met Christus misleidend is:
• Jezus kan niet tegelijk het Lam zijn dat het zegel opent én de ruiter die verschijnt .
• In Openbaring 19 draagt Jezus meerdere diademen en heeft Hij een zwaard, geen boog.
• De ruiter in Openbaring 6 draagt een enkele kroon en heeft een boog, wat niet bij Christus past.


2. De ruiter als imitator: een engel van het licht

De Bijbel legt sterk de nadruk op misleiding:
• Satan doet zich voor als een engel van het licht (2 Kor. 11:14).
• De ruiter lijkt op Christus, maar is een vervalsing.
• Hij komt met een schijnvrede en een schijnmessias‑uitstraling.
“de antichrist die Christus wil imiteren” .


3. De boog als teken van misleiding

Een belangrijk argument:
• De ruiter heeft een boog, maar er worden geen pijlen genoemd.
• Dit duidt op vreedzame verovering, manipulatie en verleiding.
• De boog wordt verbonden met de brandende pijlen van de boze (Ef. 6:16) .


4. Zijn missie: overwinnend uitgaan om te overwinnen

De Bijbel legt uit dat dit betekent:
• Hij verovert harten en geesten.
• Hij brengt een valse vrede.
• Hij bereidt de wereld voor op de grote afval en de komst van het Beest uit Openbaring 13.


Het is de eerste fase van de antichrist:
• eerst charmant, vredestichtend, messiaans;
• later openlijk satanisch.


5. Context: de wereld in crisis en de opkomst van misleiding

De Bijbel plaatst de ruiter in een breed eindtijdbeeld:
• De wereld beweegt richting een immense catastrofe.
• Dwaalleraars, valse profeten en afvallige kerken bereiden de weg.
• De ruiter staat aan het begin van een reeks oordelen die God over de aarde laat komen.


De ruiter op het witte paard is de antichrist: een schijnmessias die met misleiding, valse vrede en geestelijke verovering de wereld voorbereidt op de eindtijd.
