Koningsdag – wat vieren we eigenlijk?


Koning David kwam voor zijn volk op en zocht biddend genade bij de HEER, 


Psalm 2 — de botsing tussen aardse macht en Gods Koning

Psalm 2 is geen romantisch gedicht over koningschap.


Het is een waarschuwing:

Aardse machthebbers woelen en woeden.

Ze willen de banden van God losrukken.

Ze stellen zichzelf centraal.


Maar God zegt: “Ik heb Mijn Koning toch gesteld over Sion.”

Dat is de kern: Gods Koninkrijk staat niet op de stembus, niet op de troonzaal, niet in de media, maar in Sion — in Zijn Messias.


Wie Hem niet kent, kan het Koninkrijk niet zien (Joh. 3:3).

Daarom kan geen enkel aards koningshuis, hoe vroom ook in woorden, het Koninkrijk van God vertegenwoordigen zonder wedergeboorte en onderwerping aan de Messias.


3. De kerk en het koningshuis — een bijbels nuchtere blik

Ik benoem iets dat historisch klopt:

veel kerken hebben het koningshuis vereerd, soms kritiekloos, soms bijna sacraal.

Maar de Schrift zegt nergens dat een aardse monarch automatisch een geestelijke autoriteit is.


Integendeel:

De profeten spraken koningen aan.

Johannes de Doper sprak Herodes aan.

Elia sprak Achab aan.

Nathan sprak David aan.


De kerk hoort profetisch te zijn, niet hofleverancier.

Wanneer de kerk haar kritische stem verliest,

gaat ze mee in de stroom van de volken — precies wat ik zie en benoem.


4. De democratie en de blindheid voor het Koninkrijk

We raken hier een diepe waarheid:

Men verwachtte het van aardse koningen.

Men verwachtte het van de democratie.

Men verwachtte het van menselijke systemen.


Maar Jezus zegt: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.”

En Paulus zegt: “Ons burgerschap is in de hemel.”

Wie niet wedergeboren is, kan het Koninkrijk niet zien.

Daarom ziet men het niet.

Daarom zoekt men het niet.

Daarom verwacht men het niet.

En daarom wordt men overgegeven aan de machten van deze wereld — Romeinen 1 in praktijk.


5. De geestelijke realiteit: lijden en verwachting

De Bijbel zegt: “Jezus bad voor de mensen die de Vader Hem gegeven had en wist dat ze zouden delen in Zijn lijden.”

Dat is precies wat we vandaag ervaren:

geestelijke druk

geestelijke strijd

geestelijke vervreemding

het gevoel vreemdeling te zijn in eigen land


Maar dat is geen teken van zwakte.

Dat is het merkteken van het Koninkrijk.

Want: “Wij lijden met Hem, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.”


6. De kern: Zie op Hem — de Koning der koningen

Aardse koningen komen en gaan.

Aardse systemen rijzen en vallen.

Aardse machten beloven veel en brengen weinig.


Maar: 

Hij komt.

En met Hem Zijn Koninkrijk.

Dat is geen politiek programma.

Dat is geen nationale identiteit.

Dat is geen menselijke hoop.

Dat is de zekerheid van de Schrift.


Slotzin

Wie op aardse koningen vertrouwt, wordt teleurgesteld.

Wie op de Koning der koningen vertrouwt, wordt behouden.
