Oordelen en Genade
 — Mattheüs 7:1–2 & Johannes 8:1–11
De Bijbel roept gelovigen niet op tot oordelen, maar tot onderscheiden. Oordelen plaatst jezelf boven de ander; onderscheiden plaatst jezelf onder het Woord. 


1. Mattheüs 7:1–2 — De maat waarmee je meet
“Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden.”

De directe betekenis
• “Oordeel niet” betekent: neem niet de plaats van rechter in het leven van een ander.

God alleen ziet het hart; wij zien slechts de buitenkant.
• Wie anderen veroordeelt, roept datzelfde oordeel over zichzelf af.

De maat waarmee je meet
• Jezus zegt: “Met de maat waarmee jij meet, zal jou gemeten worden.”
• Strengheid keert terug als strengheid; barmhartigheid keert terug als barmhartigheid.
• Mildheid weerspiegelt Gods karakter.

De geestelijke lijn
• Jezus verbiedt niet om kwaad te benoemen, maar om te oordelen vanuit hoogmoed.
• Hypocrisie maakt de wet tot een wapen.
• Het Koninkrijk werkt via waarheid én genade, niet via veroordeling.


2. Johannes 8:1–11 — Waarheid en genade in één beweging

Jezus ontmaskert het oordeel van de aanklagers, beschermt de vrouw, en roept haar op tot een nieuw leven.

Het gebeuren
• Schriftgeleerden brengen een overspelige vrouw naar Jezus om Hem te testen.
• Jezus schrijft in het zand en zegt: “Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.”
• De aanklagers vertrekken één voor één.
• Jezus zegt: “Ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet meer.”

De betekenis
• De aanklagers gebruiken de wet als wapen, niet als weg naar leven.
• Jezus legt het hart bloot: niemand is zonder zonde.
• De vrouw wordt niet vrijgesproken omdat ze onschuldig is, maar omdat Jezus haar niet veroordeelt en haar een nieuwe weg wijst.

De geestelijke lijn
• Wet zonder genade wordt dood; genade zonder waarheid wordt leeg.
• Jezus belichaamt beide:
◦ Waarheid: Hij noemt zonde bij naam.
◦ Genade: Hij beschermt en herstelt.
• Het Koninkrijk werkt niet via stenen, maar via bekering en herstel.


3. Toepassing — De spiegel voor ons als christenen

Wat staan wij, die ons christenen noemen, toch snel klaar met ons oordeel — soms zelfs met de Bijbel in de hand, als moderne Schriftgeleerden. Maar steeds duidelijker wordt: er was maar Eén die werkelijk recht had om te oordelen, en dat was Jezus. Hij was zonder zonde, maar Hij oordeelde niet.


Niet omdat Hij slap was, maar omdat Hij de wet van God volkomen erkende. De vrouw was schuldig. De wet was duidelijk. Maar de vraag was: wie heeft het recht om het oordeel uit te voeren?


Jezus zegt: “Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen.” En ze gaan weg — de oudsten eerst, die het langst de tijd hebben gehad om te zondigen.


Dan blijft Jezus alleen over: de Enige die werkelijk recht heeft om te oordelen. Maar Hij zegt: “Heeft niemand u veroordeeld? Dan veroordeel Ik u ook niet.”


Hij, de Rechtvaardige, kwam niet om te veroordelen, maar om het oordeel te dragen. Hij nam het rechtvaardige oordeel van God op Zich, voor allen die in Hem geloven.


Wie werkelijk naar Jezus luistert, weet twee dingen tegelijk:
• Zonde kan niet door de vingers worden gezien — de rechtseis van God staat vast (Rom. 1:32).
• Het oordeel is gedragen — genadig weggedragen naar het kruis van Davids Zoon.


4. De rode draad tussen beide teksten
• Mattheüs 7 waarschuwt tegen een hart dat wil oordelen.
• Johannes 8 laat zien hoe Jezus omgaat met mensen die schuldig zijn.
• Samen tonen ze het hart van het Evangelie: Gods waarheid is scherp, maar Zijn genade is dieper.
