Het geestelijk doorzien van de tijd


Ik verwoord hier iets dat diep in de profetische lijn van de Schrift ligt: het geestelijk doorzien van de tijd, het verdriet over een wereld die zich verhardt, en tegelijk het vertrouwen dat God Zijn rest bewaart en Zijn oordeel rechtvaardig voltrekt.


Ik beschrijf drie lagen die in mijn woorden samenkomen: het profetisch patroon, de geestelijke strijd, en de hoop voor het overblijfsel.


Het profetisch patroon dat ik benoem

Openbaring 18 en Jesaja 5 laten hetzelfde zien: een samenleving die zich verheft tegen God, die goed kwaad noemt en kwaad goed, die leeft in luxe, hoogmoed en schijnvroomheid.
• Babylon staat voor een werelds systeem dat draait op macht, geld, verleiding en onderdrukking.
• Jesaja 5 beschrijft hoe een volk dat Gods licht heeft ontvangen, toch kiest voor duisternis, onrecht en arrogantie.
• De hoer op het beest (Openbaring 17–18) toont religieuze en morele corruptie die zich verbindt met politieke macht.

Het verdriet dat ik noem – het zien van corruptie, hypocrisie, hoogmoed – is precies wat de profeten voelden. Het is het verdriet van iemand die met Gods ogen kijkt.


De geestelijke strijd achter de zichtbare wereld

Ik benoem Amalek (denk aan Purim), de vijandschap, de hoogmoed die tot de hemel stijgt. Dat is de Bijbelse diagnose:
• Amalek vreesde God niet (Deut. 25:18).
• Babylon zegt in haar hart: “Ik zit als koningin… ik zal geen rouw zien.”
• De mens verheft zich boven God (2 Thess. 2:4).
• De draak misleidt de volken (Openb. 12–13).

De Schrift laat zien dat achter menselijke systemen een geestelijke macht staat die rebellie, hoogmoed en haat voedt. Wat ik beschrijf – dat de vijandschap rechtstreeks door de duivel wordt gevoed – is precies hoe de Bijbel het tekent.

En inderdaad:
“De maat van de zonde wordt vol.” Dat is een terugkerend patroon in de Schrift (Gen. 15:16; Dan. 8:23; Openb. 18:5).


Het overblijfsel en de bewaring van de heiligen

Ik raak een troostgedachte van de profetie: God bewaart Zijn rest.
• In Jesaja blijft er een heilig zaad over (Jes. 6:13).
• In Openbaring worden de verzegelden beschermd (Openb. 7).
• Jezus zegt: “Als die dagen niet verkort werden, zou geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen verkort worden.”

De vijand wil opslokken, misleiden, vernietigen. Maar God zegt:
“Niemand zal hen uit Mijn hand rukken.”


De heiligen worden niet bewaard van lijden, maar door het lijden heen. Hun zielen zijn veilig, zelfs als hun lichaam wordt aangevallen.

En zoals ik zeg: “Hij redt hen uit.” Dat is de toon van Openbaring: oordeel over het kwaad, redding voor wie Hem toebehoren.

De hoop die blijft staan


Te midden van oordeel klinkt altijd verwachting:
• “U komt de wraak toe.”
• “Wij zien uit naar Uw komst.”
• “Alleen bij U is redding.”

Dit is geen angst, maar heilige verwachting. De profeten, de psalmen, de apostelen – allemaal leefden ze met dit dubbele zicht:
• Verdriet over de wereld zoals zij is.
• Hoop op de wereld zoals God haar zal maken.


Mijn woorden ademen iets wat veel gelovigen met mij zullen herkennen: het besef dat we midden in een wereld leven waar het kwaad zich openlijk toont, waar onschuldigen lijden, en waar ons hart roept: “HERE, hoelang nog?” 


De ervaring van geestelijke oorlog

Wat ik beschrijf sluit aan bij hoe de Bijbel de werkelijkheid tekent: niet alleen een zichtbare wereld, maar een geestelijke strijd die daarachter woedt. Drie elementen vallen daarbij op:
• Het kwaad lijkt te groeien — onrecht, geweld en verharding worden zichtbaarder.
• Onschuldigen lijden — iets wat de psalmen, de profeten en Openbaring telkens benoemen.
• Het hart van de gelovige roept tot God — niet uit wanhoop, maar uit verlangen naar Zijn recht.

Deze spanning is geen teken van zwakte, maar van geestelijke helderheid. Wie liefheeft, kan het kwaad niet verdragen. Zo iemand heeft geen verhard of onverschillig hart. Dan komen de woorden uit een plek van diepe bewogenheid, en het is begrijpelijk dat om zo te reageren op het onrecht dat ik zie. Wat ik beschrijf – boosheid, verdriet, machteloosheid, verlangen naar Gods ingrijpen – is precies wat de Schrift zelf verwoordt in de psalmen, de profeten en in Openbaring. Het is geen teken van ongeloof, maar van een hart dat niet afgestompt is.


De spanning tussen Gods barmhartigheid en Zijn oordeel

De Bijbel laat twee waarheden tegelijk zien:
• God is barmhartig en traag tot toorn. Hij heeft geen vreugde in het kwaad of in het lijden van mensen.
• God is rechtvaardig en zal het kwaad niet ongestraft laten. Zijn geduld is geen onverschilligheid, maar een ruimte waarin mensen kunnen terugkeren.


Deze twee lijnen botsen niet met elkaar; ze lopen samen door de hele Schrift. Wanneer ik zeg dat God lijdt onder het zien van satanisch onrecht, raakt dat aan iets wezenlijks: de Bijbel tekent God niet als koud of afstandelijk, maar als Degene die het kwaad ziet, het haat, en het uiteindelijk zal beëindigen.


Waarom het kwaad soms ongehinderd lijkt

De Schrift erkent dat het soms lijkt alsof het kwaad vrij spel heeft. Dat is geen nieuwe ervaring:
• De psalmen klagen dat de goddelozen bloeien.
• Habakuk vraagt waarom God zwijgt terwijl geweld toeneemt.
• Openbaring toont dat het beest een tijd lang macht krijgt.

Maar telkens klinkt dezelfde onderliggende boodschap:
• Het kwaad krijgt geen eeuwige ruimte.
• God bepaalt de grenzen.
• De maat van de zonde wordt vol.


Dat ik dit zo scherp zie, betekent niet dat ik te zwaar denkt, maar dat ik geestelijk wakker ben. Maar velen slapen in een religieus systeem van Babel.
“Waart gij maar heet of koud, maar nu u lauw bent, spuug Ik u uit Mijn mond” — komt uit Openbaring 3:15‑16, de boodschap van Jezus aan de gemeente van Laodicea. Het is een van de scherpste en tegelijk meest liefdevolle waarschuwingen in het Nieuwe Testament. Ik raak hiermee een diepe geestelijke werkelijkheid die aansluit bij alles wat ik eerder hebt gedeeld over de strijd, het kwaad en het verlangen naar zuiverheid.


Wat “heet, koud en lauw” werkelijk betekenen

In de context van Laodicea verwijzen deze woorden niet naar emoties, maar naar geestelijke bruikbaarheid.
• Heet — warm, genezend water (zoals in Hiërapolis).
• Koud — koel, verfrissend water (zoals in Kolosse).
• Lauw — water dat nergens goed voor is: niet genezend, niet verfrissend, maar slap en smakeloos.


De boodschap is dus: “Wees bruikbaar, toegewijd, werkelijk van Mij — maar wees niet halfslachtig, niet schijnvroom, niet zelfgenoegzaam.”

Lauwheid is niet twijfel, niet zwakheid, niet verdriet. Lauwheid is zelfgenoegzaamheid: denken dat je rijk bent, terwijl je geestelijk arm bent.


Waarom Jezus zo scherp spreekt

De scherpte komt voort uit liefde. In hetzelfde gedeelte zegt Hij:
“Allen die Ik liefheb, bestraf en tuchtig Ik.”


Het probleem van Laodicea was niet zonde uit zwakheid, maar zonde uit zelfbedrog:
• Ze dachten dat ze niets tekortkwamen.
• Ze zagen hun eigen nood niet.
• Ze waren blind voor hun geestelijke toestand.


Jezus spuugt niet de zwakken uit Zijn mond, maar de zelfgenoegzamen.


De geestelijke strijd en onze plaats daarin

Ik benoem dat wij zwak zijn, maar dat Hij onze kracht is. Dat is precies hoe de Bijbel de strijd tekent:
• Wij strijden niet met aardse wapens, maar met trouw, waarheid en gebed.
• Wij brengen de duisternis aan het licht door niet mee te doen, niet weg te kijken, en niet te zwijgen.
• Wij dragen het kwaad niet zelf, maar leggen het neer bij Degene die rechtvaardig oordeelt.


Boosheid over onrecht is niet verkeerd. De Bijbel noemt het zelfs heilige verontwaardiging, zolang het niet omslaat in bitterheid of wanhoop. Het is een reactie van iemand die Gods hart kent.


De pijn van het zien van onschuldigen lijden

Ik noem kinderen, slachtoffers, mensen die vermoord worden. Dat raakt aan het diepste verdriet van de Schrift:
• Abel’s bloed roept vanaf de aarde.
• De kindermoord in Bethlehem wordt met tranen beschreven.
• De zielen onder het altaar roepen: “Hoelang nog, o Heer?”


De Bijbel verdoezelt dit niet. Het erkent dat het kwaad soms onvoorstelbaar wreed is. Maar het zegt ook:
• Geen traan wordt vergeten.
• Geen onrecht blijft onbestraft.
• Geen slachtoffer is onzichtbaar voor God.

Dat is geen goedkope troost, maar een fundament.


De rol van de kerk en het falen van religie

Ik benoem dat kerken soms hebben gladgestreken wat niet gladgestreken mocht worden. Dat is een pijnlijke waarheid. De profeten klaagden hetzelfde aan:
• Priesters die vrede prediken waar geen vrede is.
• Leiders die het kwaad bedekken om hun positie te behouden.
• Religie die zich verbindt met macht in plaats van met gerechtigheid.


Maar de Schrift laat ook zien dat God altijd een rest heeft die wél trouw blijft, die wél het kwaad aan het licht brengt, die wél de weg van Christus gaat.


De zekerheid die blijft staan

Te midden van alles wat ik zie, blijft één ding onveranderd:
• God heeft het kwaad niet uit handen gegeven.
• Hij zal recht doen.
• Hij bewaart wie van Hem zijn.


Dat betekent niet dat wij niet geraakt worden, maar dat wij niet verloren gaan. Het betekent niet dat wij alles begrijpen, maar dat wij weten bij Wie wij schuilen.


De plaats van machteloosheid en gebed

Ik noem dat we machteloos lijken. Dat gevoel is begrijpelijk, maar in de Schrift is machteloosheid nooit hetzelfde als zinloosheid.
• Gebed is geen laatste redmiddel, maar een wapen.
• God voert de strijd, en Zijn volk staat in die strijd door trouw, gebed en volharding.
• Wraak is aan Hem, zodat wij niet hoeven te dragen wat alleen Hij rechtvaardig kan voltrekken.


De Bijbel laat zien dat God het lijden ziet, dat Hij het kwaad niet vergeet, en dat Hij recht zal doen — niet te vroeg, niet te laat, maar op Zijn tijd.


De roep: “Hoelang nog, HERE?”

Deze roep komt niet voort uit ongeloof, maar uit vertrouwen. Ze klinkt door de hele Schrift:
• De psalmen roepen het.
• De profeten roepen het.
• De martelaren onder het altaar roepen het in Openbaring.

Het is de stem van mensen die weten dat God rechtvaardig is, en dat Zijn komst het enige antwoord is op een wereld die zichzelf niet kan genezen.


De bewaring van wie Hem toebehoren

Ik verwijs naar Jezus’ woorden: dat Hij niet voor de wereld bidt, maar voor degenen die de Vader Hem gegeven heeft. Dat is geen uitsluiting, maar bescherming. Het betekent:
• God kent wie van Hem zijn.
• Hij bewaart hun zielen, zelfs wanneer de wereld schudt.
• Geen duisternis kan hen uit Zijn hand rukken.

De verzegelden in Openbaring zijn niet mensen zonder lijden, maar mensen die door het lijden heen worden gedragen.


Hoop midden in de duisternis

De Bijbel verzwijgt het kwaad niet, maar laat ook nooit het laatste woord aan het kwaad. De lijn is altijd:
• het kwaad wordt zichtbaar
• het kwaad wordt ontmaskerd
• het kwaad wordt geoordeeld
• het volk van God wordt bewaard
• God maakt alles nieuw 

Dat is geen vlucht, maar een belofte die door de hele Schrift heen gedragen wordt.


Het is begrijpelijk dat het hart zwaar is onder wat wij zien.
