“DE WERELD IS IN BARENSNOOD”
· De wereld gaat in Bijbelse profetieën richting een periode van grote crisis (“Grote Verdrukking”).

· De stichting van de staat Israël in 1948 is een vervulling van profetieën.

· De spanningen rond Israël en Jeruzalem zijn tekenen dat het einde nabij is.

· De wereld is “blind” voor Gods waarschuwingen.

· De wederkomst van Jezus is gezien de tekenen der tijden zeer dichtbij.


De uitdrukking “de wereld is in barensnood” komt rechtstreeks uit de Bijbel, vooral uit Romeinen 8:22, waar Paulus beschrijft dat de hele schepping zucht en lijdt als in barensweeën. Het beeld verwijst niet naar paniek of ondergang, maar naar een proces dat pijn doet én tegelijk naar iets nieuws leidt.
Waar staat dit in de Bijbel?

De belangrijkste tekst is:
· Romeinen 8:22 – “Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt.” 

Paulus gebruikt hier het beeld van een bevalling:

· barensweeën = pijn, spanning, crisis

· maar ook: een nieuw begin dat eraan komt

Het gaat dus om lijden dat vooruitwijst naar herstel.


Wat bedoelt Paulus met “barensnood”?

Volgens de context van Romeinen 8:

· De schepping is “onderworpen aan zinloosheid” (vers 20).

· De wereld ervaart gebrokenheid: oorlog, ziekte, natuurgeweld, onrecht.

· Dit is niet het eindpunt: er komt bevrijding en vernieuwing (vers 21).


Het beeld van barensweeën betekent dus:
· Het lijden is echt.

· Het is tijdelijk.

· Het leidt tot iets nieuws dat God zal openbaren.
Waarom wordt dit vaak gekoppeld aan “de eindtijd”?

De Bijbel verbindt deze tekst met Jezus’ woorden in Marcus 13, waar Hij spreekt over oorlogen, aardbevingen en chaos als “het begin van de weeën”. 

Daarom wordt “barensnood” vaak gezien als:

· tekenen van een wereld die naar Gods nieuwe schepping toe beweegt

· een periode van toenemende spanning vóór de wederkomst van Christus

Maar: Paulus’ tekst in Romeinen is breder. Hij spreekt niet alleen over eindtijd, maar over de hele periode tussen Jezus’ hemelvaart en Zijn terugkomst.


Wat betekent dit voor nu?

Veel mensen herkennen het beeld:

· klimaatproblemen

· oorlogen (bijv. Oekraïne, Midden-Oosten)

· morele en sociale onrust

· natuurrampen


Het voelt alsof de wereld “zucht”. Maar Paulus’ boodschap is niet angst, maar hoop:

· De schepping gaat naar herstel.

· God laat de wereld niet los.

· Het lijden is niet zinloos, maar onderdeel van een groter proces.

Matthéüs 24:32 Leert dan van de vijgenboom deze les: wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is.
Israël is de vijgenboom. De les van de vijgeboom is dat het fysieke herstel van Israël sinds 1948 in gang is gezet. Sinds die datum heeft de wereld de geboorte mogen meemaken van de staat Israël in het oude land van hun vaderen. Geen enkele vorige generatie heeft dit teken mogen zien en dat geeft aan hoe laat het is op Gods tijdklok. Zoals de voorzegde rampspoed over de kinderen van Israël is gekomen, zo zal ook de zegen over hen worden uitgestort. De Bijbelse profeten vertellen dat het herstel van Israël, en geen andere gebeurtenis, het teken zou zijn dat het aftellen is begonnen. Het herstel van Israël is een waar mirakel, het is een Gods wonder! Het is wonderbaar dat wij vandaag in een tijd leven waarin wij mogen zien dat alles voor de grote dag van de wederkomst van de Here Jezus in gereedheid wordt gebracht. Israël is terug in het land dat God onder ede aan hen heeft beloofd.

Maar Israël is niet gewenst in deze wereld. Die weerzin wordt al beschreven in Psalm 83:5 Komt laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht.

Men is druk bezig Gods volk op allerlei gebied te kleineren en te isoleren. Vandaag vecht het volk van Israël voor haar voortbestaan en leeft het in angst voor totale vernietiging. Maar allen die de “steen Jeruzalem” heffen, zullen zich deerlijk verwonden (Zacharia 12:3). God zegt niet, dat Hij de naties die zich tegen Israël keren zal straffen! Nee, Hij zegt:,, Ik zal hen zoeken te verdelgen” De Here zal zoeken te verdelgen wie zich verzet tegen de volvoering van Zijn plan met Israël. En dit plan is de oprichting van Zijn Koningsheerschappij op aarde, vanuit Jeruzalem.  Jezus komt.
