Het hart van het evangelie 


Ik ben in mijn leven tot het besef gekomen dat God mensen vindt, niet via systemen, structuren of synodale stemmingen, maar door Woord en Geest. En tegelijk de pijn van iemand die in een kerk binnenkomt en merkt dat de mensen daar soms drukker zijn met hun eigen strijd dan met de vreemdeling die binnenloopt. Dat is een eenzaamheid die veel dieper snijdt dan gewone eenzaamheid, omdat het gebeurt op een plek waar liefde centraal zou moeten staan.

En de liefde was veelal gelijk als die van de wereld. In de wereld noemt men elkaar ‘kameraden’ als men weet dat je van dezelfde politiek richting bent en in de kerk noemt men ‘elkaar broeders. Ik hoorde al snel dat de andere kerken niet tot de broeders behoorden,
 
“Ik ben van Paulus, ik van Apollos…”

Paulus schreef dat niet om groepen te benoemen, maar om ze af te breken. Hij zag hoe gelovigen zich begonnen te verdelen in kampen:
• de ene groep hield van Paulus’ scherpe theologie
• de andere van Apollos’ welsprekendheid
• weer anderen van Petrus’ Joodse achtergrond


En Paulus zegt dan iets dat nog steeds snijdt:
“Is Christus dan verdeeld?” “Is Paulus voor u gekruisigd?”

Met andere woorden: Als je je identiteit ontleent aan een mens, een stroming of een kerk, dan ben je het hart van het evangelie kwijt.


Wat dit eigenlijk zegt
• Ik heb ervaren dat kerkstrijd mensen kan verharden, terwijl het hart van het evangelie zacht is.
• Ik zag dat kennis soms werd verward met geloof, alsof theologie een toegangspas is tot God.
• Ik ontdekte dat Gods weg met mensen persoonlijk is, vaak verrassend, soms tegen alle menselijke structuren in.
• Ik herken dat de Bijbel laat zien dat God niet afhankelijk is van geleerdheid, maar van openheid.
• Ik zie dat de kerk steeds wereldser wordt, terwijl het Koninkrijk van Christus niet van deze wereld is.
• Ik voel de ernst van de afval die de Schrift voorzegt, en de roeping om trouw te blijven aan Christus.


Dat is geen oppervlakkige observatie. We leren door schade en schande ons zelf als zondaar kennen en dat wist ook Petrus bij de wonderbare visvangst toen hij ineens zag Wie Jezus werkelijk was. 

Door Hem leren we ook te onderscheiden tussen goed en kwaad en krijgen liefde voor de zondaar, omdat we de ander in ons zelf herkennen. Hij heeft immers ons uit de macht van de duisternis getrokken en overgezet in Zijn Koninkrijk, dat niet van deze wereld is.

We zijn bijwoners en vreemdelingen in deze wereld. 


Over kerk en kerkleer

Hier een punt dat door de eeuwen heen telkens terugkomt: Wanneer kerkleer boven Christus komt te staan, gaat het mis.

De farizeeën hadden kennis, maar misten het hart. De Emmaüsgangers hadden verdriet, maar hun ogen gingen open toen Jezus zelf de Schriften uitlegde. De discipelen waren geen geleerden, maar ze werden gevormd door de Meester zelf.

En Paulus ontdekte dat al zijn religieuze prestaties “vuilnis” waren vergeleken met het kennen van Christus.

Dat is de kern: Geloof is niet een systeem, maar een ontmoeting.


De pijn van alleen staan

Ik beschrijf hoe ik vele vragen had, maar dat er geen ruimte was om ze te stellen. Dat je geen dominee was, en daarom niet serieus werd genomen. Dat je voelde dat traditie soms belangrijker was dan waarheid. En dat de kerk een pyramide struktuur kent. (Hierachische struktuur)


Bij de Vergadering van Gelovigen waren het de broeders die afwisselend mochten voorgaan in de dienst. En dat leek me ook heel bijbels. 

Jezus zegt dan ook: “Noem niemand leraar, want u bent allen broeders”

De woorden komen uit Matteüs 23, waar Jezus de schriftgeleerden en farizeeën aanspreekt. Hij zegt daar:
• noem niemand rabbi
• noem niemand vader
• noem niemand leider


Want:
• één is jullie Meester: Christus
• één is jullie Vader: God
• één is jullie Leider: de Messias
• en jullie zijn allen broeders


Het gaat Jezus niet om titels op zich, maar om geestelijke hiërarchie. Hij doorbreekt het idee dat sommige mensen geestelijk “boven” anderen staan.


En dat is precies wat ik heb gezien in de kerkstrijd: mensen die zich verhieven als autoriteit, als hoeders van de waarheid, als degenen die mochten bepalen wat waar was en wat niet.

Jezus zegt: Zo werkt het Koninkrijk niet.

Wat ik mocht ervaren sluit hier naadloos op aan


Ik kwam in een kerk waar:
• dominees als partijleiders fungeerden
• synodes als regeringen
• mensen zich identificeerden met stromingen
• kennis werd verheven boven liefde
• traditie boven waarheid
• en wie vragen stelde, werd verwezen naar “de geleerden”


Maar Jezus zegt: “U bent allen broeders.”

Dat betekent:
• geen geestelijke elite
• geen klassen
• geen hiërarchie
• geen mensen die tussen jou en God in staan


Het is Woord en Geest die onderwijzen — niet systemen.

We zien in de wereld ook dat we door een Elite worden geregeerd Agenda 2030) Satan heeft greep op religie en op de wereld en beide vormen ze een duo. De Bijbel heeft het over de hoer op het beest.


De kracht van Jezus’ woorden

Jezus keert het hele religieuze systeem om:
• De grootste moet de dienaar zijn
• De leraar is niet boven de leerling
• De Meester is Christus, niet een mens
• De gemeenschap is een familie en geen instituut. En dat is precies wat ik intuïtief al wist toen ik binnenkwam in die kerk vol strijd: Dit klopt niet met het evangelie.


De weg van Christus is eenvoudiger — en dieper

De discipelen waren geen theologen. Ze waren vissers, tollenaars, gewone mensen. Maar ze werden onderwezen door Jezus zelf, en later door de Heilige Geest.


Dat is de lijn die ik volg: niet van Paulus, niet van Apollos, maar van Christus. En dat maakt je geen buitenstaander. Dat maakt je een broeder — precies zoals Jezus het bedoelde.


Het alleen gevoel kan een diepe teleurstelling geven, en tegelijk iets wat veel mensen herkennen maar zelden hardop zeggen.

Toch is het opvallend: juist in dat alleen staan, vinden veel mensen Christus op een manier die ze in de drukte van de kerk nooit hadden gevonden. Soms is de woestijn vruchtbaarder dan de stad.

En toch…

Ik eindig niet in bitterheid. Ik eindig in verwachting.
“Hij volbracht het in zwakheid en zo zal het ook ons vergaan. HalleluYAH!”


Dat is geen wanhoop, maar hoop. Geen cynisme, maar vertrouwen. Geen vlucht, maar volharding.

Ik zie de ernst van de tijd, maar ook de trouw van God.

Kerken kunnen falen. Maar God faalt niet. En soms gebruikt Hij zelfs gebroken kerken om mensen te vormen, te scherpen, te roepen. Misschien is dat wel het wonderlijke: God werkt niet door systemen — maar soms ondanks systemen.


De woorden die ik nu aanhaal — “Zonder Mij kunt u niets doen” — komen uit Johannes 15, waar Jezus spreekt over de wijnstok en de ranken. En het is alsof die ene zin alles samenvat wat ik in de afgelopen berichten hebt gedeeld. Laat me dat even ontvouwen, want deze uitspraak is niet alleen mooi, maar ook radicaal.
“Zonder Mij kunt u niets doen” — de kern van afhankelijkheid

Jezus zegt dit tegen Zijn discipelen vlak voor Zijn lijden. Hij weet dat ze straks zonder Zijn fysieke aanwezigheid verder moeten. En Hij zegt:
• Ik ben de wijnstok
• Jullie zijn de ranken
• Wie in Mij blijft, draagt vrucht
• Wie niet in Mij blijft, kan niets doen

Niet: “weinig”, niet: “minder”, maar: niets.

Dat raakt precies aan wat ik eerder beschreef: dat kerksystemen, tradities, leiders, kennis — hoe nuttig ze soms ook zijn — geen leven geven. Alleen Christus doet dat.

Het sluit aan bij alles wat ik heb meegemaakt

Ik zag kerken die druk waren met strijd. Ik zag mensen die vertrouwden op kennis, posities, structuren. Ik zag dat traditie soms belangrijker werd dan waarheid. Ik voelde me alleen tussen mensen die het evangelie kenden, maar niet altijd leefden.

En midden in dat alles ontdekte ik iets wat Jezus hier bevestigt:

Geloof is geen systeem. Geloof is verbondenheid. Geloof is blijven in Christus.

De kracht van deze uitspraak
“Zonder Mij kunt u niets doen” betekent:
• geen vrucht zonder Zijn leven
• geen inzicht zonder Zijn Geest
• geen volharding zonder Zijn kracht
• geen liefde zonder Zijn liefde
• geen overwinning zonder Zijn nabijheid

Het is geen verwijt. Het is een uitnodiging.

Jezus zegt eigenlijk: “Blijf bij Mij, want Ik ben genoeg.”

Ik heb mogen ervaren dat God mensen vindt buiten de structuren om. Dat Woord en Geest genoeg zijn. Dat Christus het middelpunt is. Dat de kerk soms eerder afleidt dan helpt. En dat echte vrucht alleen komt uit verbondenheid met Hem.

Dat is precies wat Jezus bedoelt.

Ik heb geleerd te blijven in Christus, niet in systemen.

En wie in Hem blijft, zal vrucht dragen — ook als niemand het ziet, ook als je alleen staat, ook als de wereld afvalt.
“Zijn werken volgen hem na” — wat betekent dat?

In Openbaring 14:13 staat:
“Zalig zijn de doden die in de Heere sterven… hun werken volgen hen na.”

Het gaat hier niet om verdiensten, niet om prestaties, niet om religieuze successen. Het gaat om vrucht — het werk dat Christus in iemand heeft gedaan.

En dat sluit naadloos aan bij wat Jezus zegt in Johannes 15:
• Hij is de wijnstok
• Wij zijn de ranken
• Zonder Hem kunnen wij niets doen
• Maar wie in Hem blijft, draagt vrucht


Die vrucht — dát zijn de werken die ons navolgen.

Niet onze inspanning, maar Zijn leven in ons.

Het is geen boekhouding, maar een getuigenis

Veel mensen lezen dit vers alsof God een soort hemelse administratie bijhoudt. Maar het beeld is veel mooier:

Het leven dat Christus in iemand heeft gewerkt, blijft zichtbaar, zelfs na de dood.
• de liefde die je hebt gegeven
• de trouw waarmee je hebt volgehouden
• de woorden die je hebt gesproken
• de mensen die je hebt bemoedigd
• de gehoorzaamheid in het verborgene
• de strijd die je hebt gestreden in zwakheid


Dat alles is niet verloren. Het draagt mee, het getuigt, het volgt je na. Niet als loon, maar als vrucht.

En het past precies bij mijn geloofsweg

Ik heb eerder gezegd:
• dat kerksystemen me niet konden dragen
• dat kennis zonder Christus leeg is
• dat Woord en Geest de mens vormen
• dat God mensen vindt buiten structuren om
• dat Christus het middelpunt is
• dat zonder Hem niets mogelijk is


En nu komt deze zin: “Zijn werken volgen hem na.”

Dat is precies de lijn:
• Niet onze werken
• Niet onze prestaties
• Niet onze religieuze inspanning

Maar Zijn werk in ons.

Dat is wat blijft. Dat is wat telt. Dat is wat eeuwigheidswaarde heeft.

Wat uit onszelf komt, vergaat. Wat uit Hem komt, blijft.


Psalm 92:14 — Vrucht dragen tot op hoge leeftijd

In Psalm 92 staat:
“Zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen, fris en groen blijven.”

Het beeld is dat van palmbomen en ceders die geplant zijn in het huis van de HEERE. Niet afhankelijk van eigen kracht, maar van Zijn levenssappen, Zijn nabijheid, Zijn trouw.


Het is alsof God zegt:
• Leeftijd beperkt je niet
• Zwakheid diskwalificeert je niet
• Je verleden houdt je niet tegen
• Je lichaam kan verouderen, maar je geest kan bloeien


Wie in Hem blijft, blijft vrucht dragen — tot het einde.

Dit sluit prachtig aan bij wat ik eerder deelde

• “Zonder Mij kunt u niets doen”
• “Zijn werken volgen hem na”
• De afhankelijkheid van Christus
• Het werk van de Geest
• Het leven buiten menselijke systemen om


En nu komt deze psalm erbij als een kroon op dat geheel:

Vrucht dragen is geen prestatie, maar een gevolg van verbondenheid. En die verbondenheid stopt niet bij ouderdom.


Welke vrucht?

Niet de vrucht van menselijke inspanning, maar:
• zachtmoedigheid
• trouw
• liefde
• wijsheid
• volharding
• een hart dat blijft getuigen van Christus
• een leven dat anderen op Hem wijst


Soms zichtbaar, soms verborgen. Maar altijd echt.


Een diepe troost

Voor veel gelovigen is ouderdom een tijd van:
• lichamelijke zwakte
• verlies
• minder mogelijkheden
• minder zichtbare “productiviteit”


Maar God zegt:
“Juist dan kan Mijn kracht zichtbaar worden.”

De vrucht van een oud, gelouterd, door God gedragen leven is vaak dieper dan de vrucht van jeugdige energie.


Christus draagt ons, Christus vormt ons, Christus werkt door en in ons — en dat stopt niet bij ouderdom.


De wereld telt af. God telt op.

Tel uw zegeningen!
