Sta op Zijn beloften!


Ook wij kunnen als gelovigen niet alles publiekelijk zeggen in Nederland. Daar is wijsheid voor nodig en heel veel wordt niet openlijk in woorden gezegd, dat zou paarlen voor de zwijnen betekenen, maar wel in gebed gebracht en dat is ons wapen en ik zie geestelijk dat alles gaat zoals de profetieën hebben voorzegd en dat de beloften aan Israël door YHWH gedaan alle in vervulling zullen gaan, maar niet buiten Zijn plan om en het is fijn dat we door een Nederlandse Jodin in ons eigen taal heel veel over de toestand in Israël horen en we ook voor haar en haar volk mogen bidden en dat het niet om onze stem of de stem van haar in de eerste plaats gaat maar om Zijn Stem, dat we die mogen verstaan en gehoorzamen. We hebben een sterke God. “God is voor ons een toevlucht en een vesting, een hulp die in benauwdheden krachtig bevonden is.


Joël 2:21 “Vrees niet… want de HEERE heeft grote dingen gedaan.”

Ook hier: grote daden van God, met de impliciete verwachting dat Hij doorgaat.


Johannes 1:50 Jezus zegt tegen Nathanaël:
“Je gelooft… je zult grotere dingen zien dan deze.”

“Je zult grotere dingen zien dan deze.” 

Dat is geen verwijt, maar een uitnodiging.

Nathanael had Jezus nooit persoonlijk ontmoet, maar Jezus wist alles over hem. Hij kende Nathanaëls oprechte en open geest voor de waarheid, kennis van de Schrift, wat hij geloofde, zijn karakter en de toestand van zijn hart.


Nathanael was alles waar Jezus naar op zoek was in een Israëliet. Hij geloofde in de beloften van God.

Nathanael accepteerde Jezus' beoordeling van zijn karakter, maar vroeg zich af hoe Hij ooit van hem had kunnen weten.

"Hoe kent U mij?", vraagt Nathanael.

Jezus legt uit: "Ik zag je terwijl je nog onder de vijgenboom stond voordat Filippus je riep." v48.

"Toen verklaarde Nathanael: 'Rabbi, U bent de Zoon van God; U bent de koning van Israël.'" v49.


Nathanuël staat daarmee symbool voor Israël dat de Messias herkent — soms aarzelend, maar diep geraakt.

Een directe belofte van méér, van groeiende openbaring.

Dat is heel bemoedigend!
