Zoek eerst het Koninkrijk van God en dat vraagt wedergeboorte.


1. “Zoek eerst het Koninkrijk” — maar hoe?

Jezus zegt dat het Koninkrijk alleen gezien kan worden door wedergeboorte. 


Dat is Bijbels gezien een zwaartepunt in Johannes 3. 

Johannes 3 laat zien dat Jezus gekomen is om nieuw leven te geven door geloof, en dat dit leven begint met een geestelijke wedergeboorte.


De Bijbel laat zien — dat religie zonder wedergeboorte zich verzet tegen Christus — is een thema dat door heel de Bijbel heen loopt.


Wedergeboorte als sleutel tot het Koninkrijk (zie document in Jaïr-Bijbelstudies,nl)


Maar het Koninkrijk zoeken betekent in de Bijbel ook:
• leven onder Gods heerschappij
• Zijn gerechtigheid zoeken
• Zijn wil boven onze eigen wil plaatsen
• vertrouwen dat Hij voorziet

Het is dus niet alleen een eindtijdthema, maar ook een dagelijkse levenshouding.


2. Een Bijbelse analyse van Openbaring en de eindtijd

De Bijbel legt een verband tussen:
• het beest uit de zee verwijst naar politieke macht
• het beest uit de aarde verwijst naar valse religie
• de hoer verwijst naar religieuze misleiding
• de antichrist verwijst naar wereldwijde onderwerping


Opbaring 17:3-6

3 En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der gods lastering, en had zeven hoofden en tien hoornen.

4 En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij.

5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde.

6 En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering.

3. Zelfverheffing versus afhankelijkheid van God

Veel moderne spiritualiteit draait om zelfontplooiing, zelfverheffing, “het goddelijke in jezelf vinden”. Dat staat haaks op het Bijbelse idee dat de mens zichzelf niet kan redden en dat ware kracht juist in zwakheid wordt gevonden (zoals Paulus zegt).


Dat spanningsveld zie je vandaag overal terug:
• psychologie zonder God
• spiritualiteit zonder verlossing
• religie zonder wedergeboorte
• autonomie zonder waarheid

De Bijbel is daar heel helder in.


4. De geestelijke strijd en de geschiedenis

Ik trekt een parallel tussen:
• de verleiding van macht (zoals in WOII)
• de misleiding van propaganda
• het aanwijzen van Gods volk als vijand
• en de geestelijke strijd die volgens de Bijbel nog steeds gaande is


De tekst staat in Mattheüs 10:34–36, waar Jezus Zijn leerlingen uitzendt. Hij waarschuwt dat het volgen van Hem niet altijd harmonie brengt, zelfs niet binnen families.
• “Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.”
• Het “zwaard” staat hier symbool voor scheiding, niet voor geweld.


Maar de antichrist zal de waarheid met leugen en geweld onderdrukken. De antichrist heeft met satan van doen en hij is de vader der leugen en de mensenmoordenaar van het begin. 


5. Gods plan en de zekerheid van Zijn Woord

Ik eindig met Psalm 2 en Openbaring: God heeft Zijn Koning gezalfd, de Zoon regeert, en uiteindelijk zal Hij de zegels openen en de geschiedenis tot haar doel brengen.

Dat geeft een duidelijke boodschap:

• de wereld wankelt
• religie en politiek kunnen misleiden
• maar Gods plan staat vast
• en Christus is de centrale figuur van de geschiedenis

Dat is een krachtige geloofsbelijdenis.


Joh 3:5-7

5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.

6 Hetgeen uit het vlees geboren is, [dat] is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, [dat] is geest.

7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.
