Een avond vol ontmoeting en betekenis

• Ik beschrijf hoe ik met onze dochter en schoonzoon bij een optreden was waar Leny Kuhr en Elly Zuiderveld samen zongen.
• Onze dochter had thuis een Hebreeuws kaartje voor Leny Kuhr geschreven om haar te bemoedigen, nog niet wetende dat ze afscheid zou nemen van Nederland. Dat raakt aan iets moois: persoonlijke verbondenheid met het Joodse volk, niet als politiek standpunt, maar als hartshouding.
• Twee zangeressen, twee levensverhalen, twee werelden — en toch samen één lied. Dat beeld blijft hangen.


2. Het lijden van Israël en de verwachting van de Messias
• Ik benoem iets wat veel mensen intuïtief voelen: het lijden van Israël is niet los te zien van de geestelijke strijd die door de Schriften heen zichtbaar wordt.
• Tegelijk zeg ik: wij verwachten geen oplossing van politiek, maar van de Messias zoals aangekondigd in Jesaja 9 (Parasja Jitro).
• Alleen Hij kan harten openen, waarheid laten zien, en de toekomst zichtbaar maken door Woord en Geest.


3. De centrale vraag: Wie is de Messias?
• Ik stel de vraag die alles bepaalt: Wie is onze Messias?
• De Schriften wijzen naar Hem, en volgens de profeten zal Hij opnieuw staan op de Olijfberg.
• Pas in het Duizendjarig Vrederijk zal Israël werkelijk rust vinden, “onder de vijgenboom”, zoals de profeten het schilderen.


4. De spanning tussen menselijke pogingen en goddelijke vervulling
• Ik noem Smadar, die de volkeren misschien wil winnen voor het goede en de harten van velen raakt. Maar het beste moet nog komen, zei Corrie ten Boom. En wat heeft ook zij moeten lijden, omdat ze de Joden onvoorwaardelijk lief had. 
• Maar benadruk: velen hebben de Messias persoonlijk aangenomen — en toch hebben de leiders in Israël Hem destijds afgewezen. En vele kerkleiders hebben een messias zonder Israël gepredikt en zo zien we twee religieuze kampen van Joden en niet-Joden. 


Maar het gaat enkel of we bij Hem en Zijn Koninkrijk behoren en ons tot Hem hebben bekeerd. Hij is geen politieke leider en geen religieuze leider. Hij is onze Herder!

En Zijn schapen luisteren naar Zijn stem.

• Dat maakt het beeld van twee zangeressen die samen zingen des te symbolischer: menselijke verschillen blijven bestaan, maar het verlangen naar waarheid en vrede klinkt door in dezelfde melodie.

5. “Ik zou wel eens willen weten…”
• Dat lied raakt een snaar, juist omdat het een vraag stelt die de profeten al beantwoord hebben.
• Hij heeft het ons doen weten door Woord & Geest.


6. De hoop die blijft
• Israël is Zijn oogappel.
• De Wet zal weer vanuit Sion uitgaan — maar dat is toekomst, niet maakbaar door mensen.
• Onze hoop is op Hem “die was, die is en die komen zal”.
• Daarom bidden we voor de vrede van Jeruzalem — niet een politieke vrede, maar de vrede van de Messias zelf.


7. Parasja Jitro en de Bergrede
• Ik verbind het lezen van de Bergrede met de parasja.
• Dat is prachtig: de stem op de Sinaï en de stem op de berg in Galilea klinken niet tegen elkaar in, maar vullen elkaar aan.
• In beide gevallen spreekt God over zalig leven, heilig leven, leven in waarheid.
