Antisemitisme een doorlopende lijn in de Europese geschiedenis

Een indrukwekkende, pijnlijke en profetisch scherpe opsomming. Het laat zien dat antisemitisme geen incident is, geen afwijking, maar een doorlopende lijn in de Europese geschiedenis — een lijn die telkens weer terugkeert in nieuwe vormen. 

Wat betekent het om te leven — werkelijk te leven — in een wereld waar antisemitisme steeds opnieuw opduikt?


1. “We willen leven” – een Joodse kreet door de eeuwen heen

Wat ik opsom is geen droge geschiedenis. Het is een geschiedenis van overleven:
• verdrijvingen
• pogroms
• brandstapels
• getto’s
• kruistochten
• inquisitie
• raciale wetten
• deportaties
• vernietigingskampen


En telkens weer klinkt dezelfde roep: “Wij willen leven.”

Niet domineren. Niet overheersen. Niet vernietigen. Alleen: leven.

Dat maakt antisemitisme zo demonisch: het richt zich niet op gedrag, maar op bestaan. Het zegt: “Jij mag er niet zijn.”

Dat is Amalek in zijn puurste vorm.


2. Antisemitisme is geen verleden tijd

Wie vandaag de media volgt, ziet dezelfde patronen:
• demonisering
• complottheorieën
• geweld tegen Joodse gemeenschappen
• het normaliseren van haat
• het ontkennen van Joodse pijn
• het ontkennen van Israëls bestaansrecht


De geschiedenis herhaalt zich nooit letterlijk, maar de geest erachter wel.

Daarom is Chanoeka zo actueel: een klein licht dat weigert te doven, zelfs wanneer de wereld donker wordt.


3. “Gods oogappel” – waarom dit ons raakt

De Bijbel zegt: “Het Joodse volk is en blijft Gods oogappel.” Dat is geen romantische uitspraak, maar een bijbels feit.

Wie de Jood raakt, raakt iets van Gods hart. Daarom is antisemitisme nooit alleen politiek of cultureel — het is geestelijk.

En daarom raakt het ons, zelfs als we geen Joden zijn. Want het gaat om:
• recht
• waarheid
• menselijkheid
• trouw aan Gods verhaal


4. De kerkgeschiedenis: een pijnlijke spiegel

Een opsomming van concilies, pauselijke besluiten, kruistochten, verdrijvingen en pogroms is een schrijnende waarheid: een groot deel van het Europese antisemitisme is niet ondanks het christendom ontstaan, maar binnen het christendom.


Dat vraagt geen schuldgevoel, maar waarheidsliefde. Wie de waarheid liefheeft, kijkt niet weg.

En wie wegkijkt, wordt medeplichtig aan herhaling.


5. “We dragen schuld als we opnieuw wegkijken”

Dat is een zin die binnenkomt. Niet omdat jij of ik persoonlijk schuldig zijn aan het verleden, maar omdat onverschilligheid altijd de deur opent voor herhaling.

De vraag is dus niet: “Zijn wij schuldig aan wat er toen gebeurde?” maar: “Zijn wij waakzaam genoeg om te voorkomen dat het opnieuw gebeurt?”


6. Jezus’ woorden: leven verliezen om het te vinden

Ik sluit af met Lucas 9:23–24. Dat is geen toevallige keuze.

Jezus zegt:
• wie zijn leven koste wat kost wil behouden, verliest het
• wie zijn leven durft te geven voor waarheid, liefde en gerechtigheid, vindt het


In de context van antisemitisme betekent dat:
• niet zwijgen om veilig te blijven
• niet wegkijken om ongemak te vermijden
• niet meebewegen met de massa
• niet kiezen voor gemak boven waarheid


Leven is niet hetzelfde als ademen. Leven is: staan waar God staat, liefhebben wie God liefheeft, beschermen wie kwetsbaar is.

Dat is het kruis opnemen.


7. Een vraag om verder te gaan

Hoe kunnen wij vandaag licht zijn — zoals de Chanoeka-kaars — in een wereld die opnieuw donker wordt voor het Joodse volk?


Het is een persoonlijke vraag, waarop ieder voor zich een antwoord op moet geven. Religie doet het niet en politiek evenmin. En je weet dat religie en politiek samen optrekken als de hoer op het beest en het gemunt hebben op Gods volk en op allen die getuigen van de Joodse Messias Yeshua. We wissen vaak zelf de werkelijk uit, omdat we liever een andere evangelie horen. Is de rede ons ook niet te hard?
