De persweeën van de eindtijd:


Waarschuwing en vlucht

Jezus waarschuwt dat wanneer de “gruwel van de verwoesting” verschijnt, de inwoners van Judea moeten vluchten naar de bergen (Marcus 13:14; Lukas 21:20-21).

Dit is een teken van dreigend oordeel en vervolging, zoals eerder vervuld in de tijd van Antiochus IV en later door Titus in 70 n.Chr.


Uitzonderlijke nood

De dagen van verdrukking zullen extreem zijn, zwaarder dan ooit tevoren (Marcus 13:19-20; Daniël 12:1).

Specifiek worden kwetsbaren zoals zwangeren en zogenden genoemd (Marcus 13:17; Lukas 21:23).


Herhaling van profetieën

Oude profetieën (Daniël 9, 11, 12; Deuteronomium 28) laten zien dat het volk Israël eerder werd vervolgd, maar dat deze gebeurtenissen ook wijzen op een toekomstige, grotere eindtijdverdrukking.


Valse Messias en misleiding

Valse christussen en profeten zullen tekenen en wonderen doen om de uitverkorenen te misleiden (Marcus 13:21-23; 2 Thessalonicenzen 2:9-12).


Kennis van Gods Woord en een persoonlijke band met Jezus zijn cruciaal om standvastig te blijven.


De grote verdrukking en uiteindelijke redding

De eindtijd zal een periode van enorme verleiding en ontbering zijn, de zogenaamde “grote verdrukking” (Marcus 13:19-20; Openbaring 7:14).


God verkort de dagen van verdrukking om de uitverkorenen te behouden (Marcus 13:20; Daniël 12:1).


De eindtijd zal een periode van extreme verdrukking en misleiding zijn, waarin gelovigen op Gods waarschuwing moeten vertrouwen, vluchten wanneer nodig, en standvastig blijven in hun geloof in Jezus.
