Ware of valse Vrede


1. De eerste komst: herkenning en verwerping

In de evangeliën zie je dat Jezus vaak niet werd herkend door Zijn eigen volk. Dat is een terugkerend thema:
• Hij voldeed niet aan de politieke messiasverwachting van velen.
• Hij kwam niet als een bevrijder van Rome, maar als een dienende Messias.
• Profetieën die wij achteraf duidelijk vinden, waren voor tijdgenoten niet vanzelfsprekend.


Dat spanningsveld wordt door Jezus zelf benoemd, bijvoorbeeld in Johannes 5:43: “Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, en u neemt Mij niet aan; als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen.”


2. De tweede komst: verwachting en misleiding

De wereld zal vlak voor de wederkomst opnieuw moeite hebben om Christus te herkennen, terwijl een ander — een pseudo-messias — wél wordt aangenomen. Dat sluit aan bij:
• Jezus’ waarschuwingen in Mattheüs 24
• Paulus’ beschrijving van de “mens der wetteloosheid” in 2 Thessalonicenzen 2
• Het beeld van een valse vrede die voorafgaat aan een grote crisis

De mens kiest eerder voor een menselijke oplossing dan voor goddelijke verzoening.


3. Israël, verzoening en de Messias

Israël zoekt naar vrede, maar niet naar de Messias die verzoening brengt. 
• In het jodendom bestaat een diepe verwachting van verlossing, maar de interpretatie van de Messias verschilt van Die waar de Bijbel over spreekt.
• Rabbijnen houden inderdaad vast aan hun traditie — dat is geen vijandigheid, maar trouw aan hun geloofsopvatting. Het Tweede Testament blijft voor hen gesloten.
• De Bijbelse overtuiging dat Jezus de Messias is, wordt door hen niet gedeeld.


Maar er komt een moment waarop Israël Christus zal herkennen, zoals Paulus beschrijft in Romeinen 11. 


1. God heeft Israël niet verstoten

Paulus begint met een krachtige stelling: “Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet.” Hij gebruikt zichzelf als voorbeeld: hij is Jood én gelovige in Christus. God blijft trouw aan Zijn beloften, ook als veel Joden Jezus niet erkennen.


2. Er is altijd een “rest”

Paulus verwijst naar Elia: zelfs toen het leek alsof heel Israël afviel, hield God een rest over die wél trouw bleef. Zo is er ook in Paulus’ tijd een rest van Joden die Jezus erkennen.


3. De verharding van Israël is tijdelijk

Een deel van Israël is verhard, maar:
• het is niet totaal
• het is niet definitief
• het heeft een doel

Die verharding opent de deur voor de heidenen om het evangelie te ontvangen.


4. De redding van de heidenen heeft een bedoeling

De redding van de volken moet Israël jaloers maken, zodat zij uiteindelijk ook tot geloof komen. Paulus ziet een soort heilsdynamiek:
• Israël struikelt → heidenen ontvangen het evangelie
• heidenen komen tot geloof → Israël wordt jaloers
• Israël keert terug → nog grotere zegen voor de wereld


5. De olijfboom: één volk van God

Paulus gebruikt het beeld van een olijfboom:
• Israël = de natuurlijke takken
• gelovigen uit de volken = wilde takken die zijn ingeënt


Belangrijk:
• Heidenen mogen niet hoogmoedig worden
• Israël kan weer ingeënt worden als zij tot geloof komen
• De wortel (Gods beloften) draagt alle takken


6. Uiteindelijk zal “heel Israël” gered worden

Paulus spreekt over een toekomstig moment waarop Israël als geheel tot erkenning van de Messias komt. Hoe precies? Dat blijft een mysterie, maar:
• het gebeurt na de volheid van de heidenen
• het is gebaseerd op Gods onherroepelijke beloften
• het is een daad van genade, niet van verdienste


7. God sluit allen op in ongehoorzaamheid om Zich over allen te ontfermen

Paulus eindigt met een diepe Bijbelse conclusie:
• zowel Joden als heidenen zijn ongehoorzaam geweest
• zodat God aan beiden genade kan bewijzen
• niemand kan roemen
• alles komt uit God, door God en tot God


Kernboodschap van Romeinen 11

Gods plan met Israël is niet voorbij. De verharding is tijdelijk. De heidenen zijn ingelijfd. Uiteindelijk zal Israël terugkeren. En alles is genade.


Humanisme, tolerantie en de “valse vrede”

De Bijbel waarschuwt dat een vrede zonder Christus uiteindelijk leeg is. 
• Vrede zonder verzoening is oppervlakkig
• Tolerantie zonder waarheid is broos
• Een religieus-politieke eenheid kan misleidend zijn (de hoer op het beest)


Dit wordt profetisch gezien als de voedingsbodem voor een valse messias of antichrist.

Christus alleen brengt verzoening


1. Verzoening is geen menselijk project

De Bijbel is opvallend duidelijk: geen mens, geen religie, geen politiek systeem kan de breuk tussen God en mens herstellen.
• “Er is niemand die goed doet, zelfs niet één.” (Romeinen 3:12)
• “Zonder bloedstorting is er geen vergeving.” (Hebreeën 9:22)

Alle menselijke pogingen tot vrede blijven oppervlakkig zolang het hart niet verzoend is met God.


2. Christus is de enige Weg tot verzoening

De Schrift laat geen ruimte voor alternatieven:
• “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.” (Johannes 14:6)
• “God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende.” (2 Korintiërs 5:19)
• “Er is onder de hemel geen andere Naam gegeven waardoor wij moeten worden gered.” (Handelingen 4:12)


De Bijbel presenteert Jezus niet als één van de vele opties, maar als de enige bron van verzoening.

Christus alleen brengt ware vrede


1. Vrede begint bij verzoening

De Bijbel verbindt vrede altijd aan verzoening met God:
• “Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.” (Romeinen 5:1)

Zonder verzoening is vrede slechts een wapenstilstand.


2. Christus is de Vredevorst

Jesaja profeteerde:
• “Vredevorst… aan de vrede zal geen einde komen.” (Jesaja 9:5–6)

En Paulus zegt:
• “Hij is onze vrede.” (Efeziërs 2:14)

Niet: Hij brengt vrede. Maar: Hij ís vrede.


3. Menselijke vrede is tijdelijk en broos

De Bijbel waarschuwt dat er een tijd komt waarin mensen zeggen:
• “Vrede en veiligheid!” maar dan komt plotseling verderf (1 Thessalonicenzen 5:3).


Een vrede zonder Christus is een valse vrede — een schijnoplossing die de echte nood van de mens niet raakt.


De Bijbel over de toekomst: vrede door Christus, niet door mensen

De Schrift laat zien dat:
• Israël uiteindelijk de Messias zal herkennen (Romeinen 11:26)
• Christus terugkomt om ware, blijvende vrede te brengen
• menselijke pogingen tot wereldvrede nooit de diepste breuk kunnen genezen

De profeten, Jezus zelf en de apostelen zijn het daar opvallend eens over.


Samengevat

Alleen Christus brengt verzoening. Alleen Christus brengt ware vrede. Alle menselijke pogingen blijven tijdelijk, beperkt en onvolledig. De ware vrede komt wanneer de Vredevorst verschijnt.


Maranatha!

Het betekent: “Onze Heer komt!” of “Kom, Heer!”


