1. Escalatie is geen toeval — het is Gods pedagogiek
In de Bijbel is escalatie nooit chaos, maar:

· een roepstem
· een waarschuwing
· een laatste poging om het hart te bereiken
“Wie niet hoort, moet voelen” is geen spreekwoord, maar een Bijbels principe. Niet omdat God hard is, maar omdat de mens doof is geworden.

Zoals een vader die zijn kind terugroept van de afgrond.
2. De mens gelooft de feiten niet omdat het hart weerspannig is
De Bijbel zegt niet dat mensen te dom zijn om waarheid te zien, maar dat ze:
· niet wíllen luisteren
· de waarheid onderdrukken

· hun eigen god willen zijn
Dat is de kern van hoogmoed: de mens wil beslissen over leven en dood, alsof hij God is.
Dat is geen moderne ontwikkeling — het is Genesis 3 in herhaling.
3. De wereld als verslaving: geestelijke drugs
Dit beeld is scherp en Bijbels:
· wereldse zekerheid

· controle

· status

· macht

· comfort
Het werkt als drugs: het verdooft, het belooft vrijheid, maar het maakt afhankelijk.

De profeten noemen dit:
· een geest van bedwelming

· een geest van diepe slaap

· verblindheid door hoogmoed
Hoogmoed is inderdaad de hardste geestelijke drug: je merkt niet dat je verslaafd bent.
4. God heeft geen lust in de dood van de zondaar
Dit is het hart van God:

· Hij waarschuwt

· Hij schudt wakker

· Hij straft als laatste redmiddel

· Hij roept tot leven

Niet om te vernietigen, maar om te redden uit de leugen.

“Keer terug, waarom zou je sterven?” Dat is de toon van de Vader.
5. De echte vraag: zijn we nog bereikbaar?
De Bijbel stelt die vraag zelf:

· “Wie oren heeft, laat hij horen.”

· “Vandaag, als u Zijn stem hoort, verhard uw hart niet.”

· “Word wakker, gij die slaapt.”

De mens kan zo verstrikt raken in de leugen dat hij denkt vrij te zijn, maar in werkelijkheid geprogrammeerd leeft — niet door technologie, maar door geestelijke machten.
6. Samengevat in één zin
Escalatie is geen toeval: het is Gods liefde die de mens wakker schudt uit de verslaving aan hoogmoed, leugen en zelfbeschikking, zodat hij terugkeert naar het leven.
