Samenvatting van Parasha Ekev (2p¥ — "omdat / opdat / als"),
Deuteronomium 7:12—11:25, Jesaja 49:14-51:3 en Hebreeén 11:8—-13

Torah: Deuteronomium 7:12-11:25

Voorwaardelijke zegen: Mozes benadrukt dat zegen en voorspoed afthangen van
gehoorzaamheid aan Gods geboden. “Omdat (ekev) u luistert...” is de sleutelzin.
Gods liefde en trouw: Israél wordt herinnerd aan Gods liefdevolle uitverkiezing, niet
vanwege hun grootte, maar vanwege Zijn verbond met de aartsvaders.
Waarschuwing tegen hoogmoed: Mozes herinnert aan de woestijnreis, waarin God
voorzag in voedsel (manna) en water, om te leren dat de mens niet leeft van brood
alleen.

Geestelijke lessen: De beproevingen waren bedoeld om het hart van het volk te testen
en te vormen.

Herinnering aan de zonde van het gouden kalf en Mozes’ tussenkomst.

Oproep tot hartverandering: “Besnijd de voorhuid van uw hart” — een oproep tot
innerlijke toewijding.

Gods bescherming: Als Israél gehoorzaam is, zal God hen zegenen en hun vijanden
verdrijven.

Haftara: Jesaja 49:14-51:3

Troost voor Sion: Ondanks het gevoel van verlatenheid (“De HEERE heeft mij
verlaten”), verzekert God dat Hij Israél nooit vergeet — “Zie, Ik heb u in Mijn
handpalmen gegrift.”

Herstel en hoop: De kinderen van Israél zullen terugkeren, en de verwoeste plaatsen
zullen weer bevolkt worden.

Gods gerechtigheid en kracht: Hij roept op tot vertrouwen in Zijn verlossing en
herinnert aan Zijn macht als Schepper.

Brit Chadasha: Hebreeén 11:8-13

Geloof van Abraham: Abraham gehoorzaamde God en ging op weg zonder te weten

waarheen — een voorbeeld van vertrouwen.

Leven als vreemdelingen: De patriarchen leefden als vreemdelingen, verlangend naar
een hemels vaderland.

Geloof als fundament: Hun geloof werd hen tot gerechtigheid gerekend, ondanks dat
ze de vervulling van de beloften niet volledig zagen.



Thema’s

e Voorwaardelijke zegen: Gehoorzaamheid aan God leidt tot zegen,
ongehoorzaamheid tot verlies.
Innerlijke transformatie: Niet alleen uiterlijke religie, maar een veranderd hart is
essentieel

e Gods trouw en nabijheid: Zelfs in tijden van verlatenheid blijft God nabij.

e Geloof als levenshouding: Zoals Abraham, worden ook wij geroepen om te wandelen
in vertrouwen, zelfs zonder zicht op de uitkomst.



