Psalm 127 in de praktijk van het leven

Het oude gemeentehuis en het nieuwe gemeentehuis, duurzaam en schoon, maar de praktijk is anders en zo moeten we als burger door de container voor onze eigen veiligheid, want niet alle zegen schijnt van boven te komen. Had graag gezien dat in het nieuwe gemeentehuis de tegel van de Kruissteeg in het gemeente huis was bevestigd om een ieder bewust te maken van Psalm 127: Als de Here de stad niet bouwt, zwogen de bouwlieden voor niets. Psalm 127 benadrukt dat alle menselijke inspanning uiteindelijk vruchteloos is als God er niet in meewerkt. Het gaat over bouwen, waken, werken, zorgen en zelfs over het krijgen van kinderen: alles krijgt pas betekenis en zegen wanneer het gedragen wordt door de Eeuwige. Echt bouwen begint niet bij onze kracht, maar bij Gods aanwezigheid.

Oude gemeentehuis – nieuwe gemeentehuis

Het oude gebouw ademde geschiedenis, nabijheid, herkenning.

Het nieuwe gemeentehuis straalt duurzaamheid, transparantie en moderniteit uit.


Maar in de praktijk voelt het soms anders:

meer controle

meer afstand

meer protocollen

en zelfs een container waar burgers doorheen moeten “voor hun eigen veiligheid”.


Het contrast tussen de belofte van een schoon, duurzaam gebouw en de ervaring van wantrouwen of afstand is precies wat we zien.


De tegel uit de Kruissteeg

Die tegel met Psalm 127 had een stille, maar krachtige boodschap kunnen zijn: “Als de Heer de stad niet bouwt, zwoegen de bouwlieden vergeefs.”


Niet als vrome versiering, maar als herinnering aan nederigheid, aan het besef dat een stad niet alleen bestaat uit beleid, systemen en architectuur, maar uit mensen, vertrouwen en zegen.


Het ontbreken van die tegel voelt bijna symbolisch:

het gebouw is af, maar de ziel ontbreekt.


De kern van Psalm 127 in Bijbels context

Psalm 127 zegt niet dat bouwen zinloos is.

Hij zegt: bouwen zonder God wordt leeg.

Duurzaamheid zonder menselijkheid is façade.

Veiligheid zonder vertrouwen wordt controle.

Een gemeentehuis zonder ziel wordt een kantoor.

Echt bouwen begint niet bij beton, glas of certificaten,

maar bij aanwezigheid, wijsheid, nederigheid en zegen.


Hier leg ik een vinger op iets dat veel mensen voelen maar niet uitspreken: We kunnen prachtige gebouwen neerzetten, maar als we de geest van gemeenschap, vertrouwen en verantwoordelijkheid niet meebouwen, blijft het leeg.

En precies daarom raakt Psalm 127 zo diep.

Hij is geen kritiek, maar een uitnodiging.
