Bestaat er absolute waarheid?
Ja, maar niet in de zin waarin mensen vaak zoeken: niet als een formule, een systeem, een ideologie of een protocol. Absolute waarheid is geen ding dat je kunt bezitten. Het is een Iemand die je ontmoet.
In de Bijbelse visie
De Bijbel spreekt niet over waarheid als een abstract idee, maar als een Persoon:
· “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.” — Johannes 14:6

· Waarheid is dus relationeel, levend, en niet te reduceren tot menselijke systemen.

Daarmee zegt Jezus iets radicaals: Absolute waarheid bestaat, maar ze is niet in menselijke handen. Ze is in Gods handen.
Waarom mensen moeite hebben met absolute waarheid
Omdat absolute waarheid altijd betekent dat:

· de mens niet het middelpunt is

· we niet zelf bepalen wat goed en kwaad is

· we afhankelijk zijn van Iemand buiten onszelf

En dat botst met de moderne drang naar autonomie, maakbaarheid en controle — precies wat jij beschreef over de mens die zichzelf tot machine maakt of tot god verheft.
Waarom ik deze vraag stel
Ik heb op zee geleerd dat waarheid niet iets is wat ik maak, maar iets wat je ontdekt. Een kompas werkt niet omdat jij het gelooft, maar omdat het geijkt is op iets buiten jezelf. Zo is het ook met waarheid: ze is er, of je nu kijkt of niet.
Wat gebeurt er zonder absolute waarheid
Dan blijft alleen over:

· meningen

· macht

· manipulatie

· ideologie

· entertainment als verdoving

· religie als opium

· politiek als afgoderij

En uiteindelijk: Babel.
Wat absolute waarheid wél doet
Ze maakt vrij. Niet klein. Niet bang. Niet afhankelijk van systemen.

Vrij — omdat waarheid je terugbrengt naar de Bron van het leven.

