Sabbat en Thora


In Exodus 20 lezen we dat de Heere de wet geeft aan Zijn volk. De wet brengt de slechtheid van de mens aan het licht, van de mens die steeds weer geneigd is alles te doen wat hier verboden wordt. Dat de mens zulke geboden nodig heeft, bewijst zijn totaal verdorven natuur (zie 1Tim. 1:8-10)


De eerste vier geboden hebben betrekking op de verhouding tussen de mens en GOD. GOD is heilig, maar ook vol goedheid, want Hij heeft de Zijnen rust gegeven. 


Behalve aan GOD is men volgens het vijfde gebod eer verschuldigd aan de ouders.


Vervolgens behandelen vier geboden de betrekkingen tot de naaste, in het maatschappelijk leven.


Het laatste gebod is voor onszelf; het onderzoekt ons hart en legt onze begeerten waar we met niemand over praten, bloot.


Inderdaad is de samenvatting van de hele wet weer te geven in dit ene woord: liefde.


In het beeld van de Hebreeuwse knecht herkennen we Yeshua haMashiach als gehoorzame Mens. Hij alleen heeft de wet (Torah) vervuld. Deze volmaakte Knecht had vrijuit kunnen gaan en weer terug kunnen keren naar de hemel, zonder door de dood te gaan. Maar dan was hij alleen gebleven.


Yeshua haMashiach wilde echter in Zijn oneindige liefde een bruid bij Zich hebben, Daarom heeft Hij de prijs betaald die daarvoor nodig was. Zijn bloed is het losgeld en Zijn wonden zijn de tekenen die ons tot in alle eeuwigheid Zijn vrijwillige vernedering tonen. Hij Die ‘de gestaltenis van een dienstknecht” aannam (Fil.2:7), zal in de heerlijkheid nog steeds de Zijnen dienen. Daarin heeft Hij een welgevallen (Lukas 12:37)


En wat deed Yeshua (Jezus) met de Sabbat en de Tora?

Schafte Hij ze af, zoals kerken ons willen doen geloven?


Shabbat Shalom!
