Samenvatting Deuteronomium 11:26-16:17

11:26-32 — Zegen en vloek

e Mozes presenteert een duidelijke keuze: zegen als Israél Gods geboden volgt, vloek als ze
ongehoorzaam zijn.

e Deze zegen en vloek zullen uitgesproken worden vanaf de bergen Gerizim en Ebal bij
binnenkomst in het beloofde land.

12:1-32 — Centrale eredienst

e Afgodendienst moet volledig worden uitgeroeid.

e Offers mogen alleen gebracht worden op de plaats die God zal aanwijzen (Jeruzalem wordt
later die plek).

e Verbod op het navolgen van heidense rituelen.

13:1-18 — Waarschuwing tegen afvalligheid

e Valse profeten, familieleden of hele steden die oproepen tot afgodendienst moeten streng
gestraft worden.

e Het volk moet zuiver blijven in zijn toewijding aan God.

14:1-29 — Heilig leven en kasjroet

e Verbod op heidense rouwgebruiken.
e Lijst van reine en onreine dieren (kasjroetwetten).

e Instructies over het geven van tienden: voor de Levieten, armen en vreemdelingen.

15:1-23 — Sociaal recht en barmhartigheid
e Elk zevende jaar: kwijtschelding van schulden (Sjabbatjaar).

e Aansporing tot vrijgevigheid tegenover armen.
e Regels voor het vrijlaten van Hebreeuwse slaven.

e Wijding van eerstgeboren dieren aan God.

16:1-17 — Feestdagen

¢ Instructies voor drie grote pelgrimsfeesten:
e Pesach (herdenking van de uittocht uit Egypte)
o Wekenfeest (Sjavoeot — oogstfeest)
¢ Loofhuttenfeest (Soekot — dankfeest)

e Jedereen moet persoonlijk verschijnen voor God met een gave, naar vermogen.



Re’eh Haftara Samenvatting

Jesaja 54:11-17 — Troost en Herstel voor Sion

e God spreekt tot een volk dat zich verlaten en gekwetst voelt, zoals een stad in puin.

¢ Hij belooft een glorieuze wederopbouw: fundamenten van saffier, muren van edelstenen —
een beeld van schoonheid en veiligheid.

¢ De kinderen van Sion zullen door God zelf onderwezen worden, en vrede zal hen omringen.
e Geen wapen dat tegen hen gesmeed wordt zal slagen; God beschermt hen tegen elke aanval.
e Het is een boodschap van hoop: gerechtigheid en goddelijke bescherming zullen hen

bevestigen.

Jesaja 55:1-5 — Uitnodiging tot Genade

¢ God roept iedereen die dorst heeft: “Kom tot de wateren!” — een uitnodiging tot geestelijke
vervulling.

e Zijn genade is gratis: wijn en melk zonder geld — een verwijzing naar vergeving,
vernieuwing en eeuwig leven.

e Mensen worden aangespoord om niet te leven voor het tijdelijke, maar om te luisteren naar
Gods Woord dat werkelijk verzadigt.

e De Messias wordt aangekondigd als Getuige, Vorst en Gebieder — een profetie over Jezus als
Koning en Redder.

e God sluit een eeuwig verbond, zoals met David, en belooft dat Zijn volk een licht zal zijn
voor andere volken.

Deze passage is een krachtige combinatie van troost, belofte en uitnodiging. Het laat zien hoe God
herstel biedt aan wie gebroken is, en hoe Zijn genade voor iedereen toegankelijk is — zonder prijs,
maar van onschatbare waarde.

Reeeh NT Samenvatting

Jezus roept op tot geloof — Johannes 7:37-39

e Op de laatste dag van het Loothuttenfeest roept Jezus: “Als iemand dorst heeft, laat hij tot
Mij komen en drinken!”

e Hij spreekt over “levend water” dat zal stromen uit wie in Hem gelooft — een verwijzing
naar de Heilige Geest.

e Deze Geest was nog niet gegeven, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.

Verdeelde meningen over Jezus — Johannes 7:40—44

e De menigte reageert verdeeld:



e Sommigen denken dat Hij de profeet is.
e Anderen geloven dat Hij de Messias is.
e Weer anderen twijfelen, omdat ze denken dat de Messias niet uit Galilea kan komen.

¢ Er ontstaat verwarring en verdeeldheid, maar niemand durft Hem te grijpen.

Confrontatie met de leiders — Johannes 7:45-52
e Tempeldienaren keren terug zonder Jezus te arresteren.
e Ze zijn onder de indruk van Zijn woorden: “Nog nooit heeft een mens zo gesproken!”
e De Farizeeén reageren boos en minachtend: ze beschuldigen het volk van onwetendheid.

e Nikodemus, een Farizeeér die eerder met Jezus sprak (Johannes 3), pleit voor een eerlijke
rechtsgang.

e De anderen bespotten hem en zeggen: “Uit Galilea komt geen profeet.”

Deze passage laat zien hoe Jezus’ woorden mensen raken, maar ook hoe religieuze en culturele
vooroordelen verdeeldheid zaaien. Nikodemus’ tussenkomst is opvallend — een teken dat zelfs
binnen de gevestigde orde mensen op zoek zijn naar waarheid.



