Van Sextant tot Satelliet: Technologie en Geestelijke Waarneming


Toen ik in de jaren zestig begon als stuurman, werd onze positie op de oceaan nog bepaald met behulp van een sextant, een tijdmeter en de Nautical Almanac van dat jaar. Met wiskundige formules uit de bol- of driehoeksmeting berekenden we onze koers en positie. Het was een precisiewerk, een vak apart, en ik was er trots op.


Maar de "vooruitgang" kwam snel: automatisering, satellieten, elektronische navigatie en communicatie veranderden het werk volledig. De marconist moest zijn morse sleutel inleveren, en op de brug kwam steeds meer geavanceerde elektronische apparatuur. In eerste instantie zag ik dit als vooruitgang, maar spoedig ontstond ook een ander besef. De Bijbel en artikelen en analyses wezen op een systeem van totale controle, waar alles meetbaar en beheersbaar werd.


De kerk beschouwde dergelijke "vooruitgang" meestal als een zegen, maar had geen profetisch zicht op de onderliggende geestelijke strijd. De antichrist en de profetieën werden nauwelijks besproken; de geestelijke dimensie ging grotendeels aan de kerk voorbij. Men volgde de “vaart der volkeren” en zag niet dat technologie ook een instrument kon zijn in een groter, profetisch plan.


Nu, zestig jaar later, zien we dat de profetische klok van God beslist niet stilstaat. Technologie en computersystemen hebben de wereld bijna volledig onder controle gebracht. Tegelijkertijd gebeuren er dingen die overeenkomen met de waarschuwingen van Jezus en de profeten, met name de profeet Daniël en het boek Openbaring.


Toen Israël weer een staat werd, kwamen de profetieën in een stroomversnelling. Satan zal alles in het werk stellen om Gods plan te dwarsbomen; hij zaait dood en verderf en God staat hem toe dit te doen totdat de maat van de zonde vol is. Maar ondanks deze krachten blijft de menselijke wil doorslaggevend: wij moeten kiezen of we met God of zonder Hem willen leven. Het is een persoonlijke beslissing, een ja of nee.


Jezus spreekt dit ook uit tot Jeruzalem: “Ik heb u willen vergaren als een hen haar kuikens, maar u hebt niet gewild.” Waar zou Israël zijn zonder de Messias? Helaas kiezen velen eerst voor de antichrist, denkend dat ze hun Messias volgen, terwijl ze in werkelijkheid met hun grootste vijand te maken hebben: satan in het vlees.
