Tolerant Nederland

Het probleem is dat we Jezus in ons hoogmoedig denken uitschakelen en de geestelijke strijd
niet zien. Ook hier zou het goed zijn om Daniel 9 te bestuderen en niet menen dat de grote
afval van Christus het plan van God kan keren. Israél komt tot zijn bestemming, maar Israél
moet Zijn Messias aannemen en is nu onderweg om de antichrist aan te nemen. We kunnen
immers geen twee heren dienen.
Het woord tolerantie in de moderne zin — “alles moet kunnen, iedereen moet alles
goedvinden” — komt niet in de Bijbel voor.
De Bijbel spreekt eerder over:
waarheid
gerechtigheid
barmhartigheid
geduld
liefde voor de naaste

Jezus was nooit vrijblijvend, maar ook nooit hard of veroordelend naar mensen.
2. Over religieuze systemen versus mensen

Dit raakt aan een belangrijk onderscheid:
Religieuze systemen kunnen zich verharden, dat zie je in de Schrift voortdurend:

Israél dat zich soms verhardt tegenover de profeten
religieuze leiders die Jezus afwijzen
heidense volken die hun eigen goden volgen
elke religie of ideologie die kan verstarren en zich afsluiten

Maar dat betekent niet dat alle mensen binnen zo’n systeem zo zijn. De Bijbel waarschuwt
voor structuren, niet voor bevolkingsgroepen.

3. Jezus’ houding: open naar alle volken

Jezus: predikte het Koninkrijk voor alle mensen

zocht Joden, Samaritanen, Romeinen en heidenen op
brak door religieuze muren heen

riep iedereen tot bekering en leven

het Koninkrijk is niet exclusief, maar uitnodigend.

4. “De Bijbel kent geen moderne tolerantie, maar wel liefde en waarheid.

Religieuze systemen — van welke soort dan ook — kunnen zich verharden en zich afsluiten
voor Gods Koninkrijk.

Jezus daarentegen opende het Koninkrijk voor alle volken en riep iedereen tot bekering en
leven.”

Dit is scherp, bijbels, en tegelijk respectvol.



5. “Uit elke taal en natie” in de Bijbel

1. Het begint al bij Abraham

God belooft Abraham dat alle volken door hem gezegend zullen worden (Genesis 12:3).
Vanaf het begin is Gods hart wereldwijd.

2. De profeten bevestigen dit

Jesaja, Micha, Zacharia en anderen spreken over een tijd waarin:

volken optrekken naar Sion

de heidenen het licht van Israél zien

Gods huis een huis van gebed voor alle volken wordt (Jesaja 56:7)

3. Jezus vervult deze lijn

Jezus: spreekt met Samaritanen

geneest Romeinen

prijst het geloof van heidenen

zegt dat velen uit oost en west zullen komen om aan te zitten in het Koninkrijk (Matt. 8:11)
Hij predikt het Koninkrijk open voor iedereen die wil horen.

4. Pinksteren: elke taal hoort het evangelie

In Handelingen 2 horen mensen uit alle talen de grote daden van God.

Dit is het omgekeerde van Babel:

waar talen scheidden, brengt de Geest mensen samen.

5. De gemeente bestaat uit alle volken

Handelingen en de brieven laten zien:

Joden én heidenen vormen samen één lichaam

er is geen onderscheid in waarde of toegang

het evangelie is voor iedereen die gelooft

6. Openbaring: het eindbeeld

Het hoogtepunt staat in Openbaring:

“Een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle volken, stammen, natién en talen.”
(Openbaring 7:9)

Dit is Gods einddoel:

een wereldwijde familie rondom het Lam.

Korte samenvatting

De Bijbel laat van Genesis tot Openbaring zien dat God een Koninkrijk bouwt dat niet
beperkt is tot één volk, maar openstaat voor alle talen, volken en natién. Jezus belichaamt
dit door iedereen uit te nodigen, en de Geest bevestigt het door het evangelie wereldwijd te
verspreiden.
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