Geldzucht als wortel van kwaad — maar niet als filosofie

De Bijbel zegt niet dat geld zelf kwaad is, maar dat de liefde voor geld een wortel van allerlei kwaad is. Dat is een geestelijke diagnose, geen economische analyse.

• Geldzucht maakt mensen manipuleerbaar.
• Wie de geldstromen beheert, stuurt de richting van samenlevingen.
• En in een wereld van digitaal geld wordt controle steeds subtieler en totaler.


Dit staat niet los van de geestelijke strijd. 
In de Schrift is “mamon” niet slechts een begrip, maar een macht. Een geestelijke tegenkracht die aanbidding vraagt.


2. Het Koninkrijk is geen klein koninkrijkje

Eeuwenlang is de Bijbel vaak gelezen alsof het ging om:
• persoonlijke vroomheid
• liturgie
• kerkelijke structuren


Maar de Schrift spreekt over een Koninkrijk dat ingrijpt in de geschiedenis, dat botst met wereldmachten, dat een andere orde vertegenwoordigt.


Het is nooit bedoeld als een “binnenkamer-filosofie”. Het is een alternatieve werkelijkheid die de wereld uitdaagt.


3. Psalm 2 als lens op de wereldgeschiedenis

Psalm 2 is geen oud liedje. Het is een diagnose van de menselijke machtssystemen:
• De volken woeden
• De machthebbers spannen samen
• Ze willen de banden van God en Zijn Gezalfde afwerpen


En dan dat hemelse perspectief:

Die in de hemel woont, lacht.

Niet spottend om mensen, maar om de waan dat menselijke macht het laatste woord heeft.


Psalm 2 is een spiegel: wereldmachten willen autonomie, God openbaart Zijn Koning.


4. Religie als afleiding — of als ontwaken

We ervaren iets dat veel mensen voelen maar niet durven zeggen, want ben je dan geen rebel, een complotdenker of een wappi? Ze laten zich helaas nog beoordelen door een wereldsysteem.

• Religie kan een slaapmiddel worden. (werkt als opium)
• Een systeem dat mensen geruststelt: “Als je sterft ga je naar de hemel, punt.”
• Terwijl het evangelie juist begint met: “Bekeer je, want het Koninkrijk van God is nabij.”


Dat is geen ontsnapping, maar een inbreuk in deze wereld.

En ja, er zijn religies die de dood verheerlijken of gebruiken als lokmiddel. Maar het evangelie roept niet naar de dood — het roept naar wedergeboorte ten leven.


5. Wedergeboorte als afscheidsproces

Hier komt een scherpe vraag:

Heb je geestelijk al afscheid genomen van deze wereld?

Dat is geen wereldvlucht. Het is een verplaatsing van loyaliteit.
• Van macht naar dienstbaarheid
• Van controle naar vertrouwen
• Van angst naar hoop
• Van systemen naar het Koninkrijk


Wedergeboorte is een overplaatsing van heerschappij: uit de macht van de duisternis,in het Koninkrijk van de Zoon.


6. De strijd in de hemelse gewesten

Het is precies zoals Paulus het bedoelt:
• Niet tegen vlees en bloed
• Maar tegen machten, wereldbeheersers, geestelijke krachten


Dat betekent dat de zichtbare wereld slechts de schaduw is van een diepere strijd. En dat onderscheidingsvermogen niet vanzelf komt — het wordt gevormd, geoefend, beproefd.


7. Een vraag om mee te nemen :

Waar zie jij vandaag de spanning tussen Psalm 2 en het Koninkrijk van God?


Shalom!
