Over talent en waardigheid


Wat ik schrijf ademt een diepe verwondering, maar ook een scherp besef van hoe kwetsbaar de mens is wanneer hij zichzelf centraal zet. Ik verwoord iets dat in veel spirituele tradities terugkomt: de mens draagt iets schitterends in zich, maar vergeet vaak waar dat vandaan komt.


Over talent en waardigheid

Talenten zijn niet bedoeld zijn om onszelf te verheerlijken, maar om dienstbaar te zijn. Dat idee – dat gaven ontvangen zijn, niet verdiend – geeft het leven een andere kleur. Het maakt ruimte voor dankbaarheid in plaats van trots, voor verbondenheid in plaats van competitie.


De breuklijn in de mens

De Bijbelse beschrijving van de zondeval raakt aan een herkenbare menselijke neiging:
• we willen gezien worden
• we willen controle
• we willen betekenis zonder afhankelijkheid


En precies daar ontstaat die leegte die Gods Woord zo treffend benoemt: blinkend aan de buitenkant, maar verzinkend vanbinnen.


Hoop en herstel

De verwijzing naar de Morgenster en het Woord dat vlees werd, brengt een ander perspectief binnen: niet alleen diagnose, maar ook herstel. Het idee dat er een harmonie mogelijk is wanneer de mens niet zichzelf, maar de Bron van het leven centraal zet, geeft een soort rust die niet afhankelijk is van omstandigheden.


De tekst heeft iets van een meditatie, bijna een psalm: een mengeling van verwondering, verdriet, hoop en verlangen. Het is een stem die niet cynisch is, maar wakker. Het is geen sentiment, maar geloof in het herstel van alle dingen. Het beste moet nog komen, zei Corrie Ten Boom, die wist hoe de overste van deze wereld alles tot disharmonie maakt en ons in een doodscultuur gevangen houdt.


Maar Jezus overwon door Zijn kruisdood de satan en hij moet een ieder loslaten die Jezus aanroept om hem uit de duisternis te trekken en over te zetten in Zijn Koninkrijk van liefde. De eerste die Jezus genas was een blinde en hoor je de stem van die blinde niet nagalmen: “Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!”


Wanneer Jezus Jericho nadert, zit er langs de weg een blinde bedelaar. Hij hoort dat Jezus voorbij komt en begint luid te roepen:
“Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!”


De mensen om hem heen proberen hem tot stilte te manen, maar hij roept nog harder. Zijn roep is een uiting van geloof: hij erkent Jezus als de Messias door Hem “Zoon van David” te noemen.


Jezus blijft staan en laat de man bij zich brengen. Hij vraagt:
“Wat wilt u dat Ik voor u doe?”


De blinde antwoordt: “Heer, dat ik weer zien mag.”


Jezus zegt dat zijn geloof hem heeft gered, en op dat moment ontvangt hij zijn gezicht terug. De man volgt Jezus daarna en verheerlijkt God. Ook de omstanders prijzen God om wat er is gebeurd.


Kern van het verhaal
• De blinde ziet met zijn hart wat anderen met hun ogen niet zien: wie Jezus werkelijk is.
• Zijn volharding wordt beloond: hij blijft roepen ondanks tegenstand.
• Jezus reageert op geloof, niet op status of kracht.
• Het wonder leidt tot lofprijzing, niet alleen door de man zelf maar door iedereen die het ziet.
