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Samenvatting parasja Naso  

THORA 

 

Numeri 4:21–7:89 — Samenvatting in hoofdlijnen 

1. De dienst van de Levieten (4:21–49) 

Kern: God bepaalt nauwkeurig welke Leviet welke taak heeft bij het vervoer van de tabernakel. 

 Gersonieten: verantwoordelijk voor de tentdoeken, gordijnen en touwen. 

 Merarieten: dragen de zware onderdelen — planken, pilaren, voetstukken. 

 Kehathieten: dragen de heilige voorwerpen (ark, tafel, kandelaar, altaar), maar mogen ze 

niet aanraken; de priesters moeten eerst alles bedekken. 

 Alles gebeurt op Gods aanwijzing, met telling, toezicht en orde. Thema: Heiligheid vraagt 

zorgvuldigheid; dienst is geen eigen invulling maar gehoorzaamheid. 

2. Reinheid van het kamp (5:1–10) 

Kern: Het kamp moet heilig blijven omdat God in het midden woont. 

 Onreinen worden tijdelijk buiten het kamp geplaatst. 

 Schuld tegenover een ander moet worden beleden en vergoed. 

 Wat aan de HEERE toebehoort, mag niet worden achtergehouden. Thema: Gemeenschap 

met God vraagt reinheid, eerlijkheid en herstel. 

3. De wet van de jaloersheid (5:11–31) 

Kern: Een ritueel voor situaties van vermoedelijk overspel, wanneer er geen bewijs is. 

 De vrouw wordt voor God gebracht; God Zelf oordeelt. 

 Het doel is recht doen, niet wantrouwen voeden. Thema: God beschermt huwelijk én 

rechtvaardigheid; Hij ziet wat verborgen is. 

4. De Nazireeër (6:1–21) 

Kern: Een vrijwillige periode van bijzondere toewijding aan God. 

 Geen wijn of druiven. 

 Haar niet knippen. 

 Niet in aanraking komen met de dood. 
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 Aan het einde: offers en het afscheren van het haar. Thema: Heiliging is een keuze van 

liefde; afzondering voor God is vreugdevol en zichtbaar. 

5. De priesterlijke zegen (6:22–27) 

Kern: God geeft woorden van zegen die Zijn Naam op het volk leggen. 

“De HEERE zegene u en behoede u… De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten… 

De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.” Thema: Zegen komt van 

boven; God Zelf legt Zijn Naam en vrede op Zijn volk. 

6. De inwijding van het altaar door de stammen (7:1–89) 

Kern: Elke stam brengt een identieke, vrijwillige gave voor de dienst van de tabernakel. 

 Wagens en runderen voor de Levieten. 

 Twaalf dagen lang brengt elke stam een offerpakket. 

 De herhaling benadrukt: iedere stam telt, niemand is minder. 

 Mozes hoort God spreken vanuit boven het verzoendeksel. Thema: Eenheid in 

verscheidenheid; gezamenlijke toewijding opent de weg tot Gods spreken. 

Theologische lijn door het geheel 

1. Heiligheid — God woont in het midden; daarom orde, reinheid en eerbied. 

2. Dienst — Iedereen heeft zijn plaats; dienst is gehoorzaamheid, geen eigen project. 

3. Toewijding — De Nazireeër laat zien dat liefde tot God zich uit in concrete keuzes. 

4. Zegen — God wil Zijn volk niet alleen ordenen, maar ook zegenen en nabij zijn. 

5. Gemeenschap — De twaalf stammen brengen samen hun gaven; het volk is één lichaam. 

In één zin 

Numeri 4:21–7:89 laat zien hoe God Zijn volk ordent, reinigt, 
afzondert, zegent en samenbrengt, zodat Hij in hun midden kan 
wonen en spreken. 
 
Samenvatting parasja Naso - HAFTARA 
 
Richteren 13:2–25 — Samenvatting 

1. De onvruchtbare vrouw en Gods bezoek (13:2–7) 

 Manoach en zijn vrouw uit Zora hebben geen kinderen. 



3 

 

 De Engel van de HEERE verschijnt aan de vrouw en kondigt een wonderlijke geboorte 

aan. 

 Het kind zal Nazireeër zijn vanaf de moederschoot: 

 geen wijn of sterke drank, 

 niets onreins, 

 het haar mag niet worden afgeschoren. 

 Hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Thema: God begint 

redding waar menselijke mogelijkheden ophouden. 

2. Manoach zoekt bevestiging (13:8–14) 

 Manoach bidt dat de Man van God opnieuw komt om hen te onderwijzen. 

 De Engel verschijnt opnieuw aan de vrouw; Manoach sluit zich aan. 

 De Engel herhaalt de regels voor de Nazireeër. Thema: Gehoorzaamheid vraagt luisteren; 

God geeft leiding aan wie Hem zoekt. 

3. De Engel van de HEERE openbaart Zich (13:15–23) 

 Manoach wil de Engel eren met een maaltijd; de Engel weigert en zegt: breng een offer aan 

de HEERE. 

 Wanneer Manoach het brandoffer brengt, stijgt de Engel op in de vlam van het altaar. 

 Manoach vreest te sterven omdat hij God heeft gezien, maar zijn vrouw spreekt nuchter: 

 Als God hen wilde doden, had Hij het offer niet aangenomen en geen belofte 

gegeven. Thema: Ontzag en nuchter vertrouwen horen samen; Gods openbaring is 

genade, geen vernietiging. 

4. De geboorte van Simson (13:24–25) 

 De vrouw baart een zoon: Simson. 

 Het kind groeit op, en de Geest van de HEERE begint hem te drijven in het gebied van 

Dan. Thema: God bereidt Zijn verlossers van jongs af aan; Zijn Geest werkt vóórdat de 

strijd begint. 

Theologische lijn 
 Gods initiatief — Israël zoekt niet naar bevrijding, maar God begint Zelf. 

 Heiliging vanaf de moederschoot — Simson is een teken dat God mensen apart zet voor 

Zijn doel. 

 De Engel van de HEERE — Niet zomaar een engel, maar een verschijning van Gods 

tegenwoordigheid. 
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 Geloof in het gewone — Manoachs vrouw ziet helder: Gods belofte is sterker dan 

menselijke angst. 

 Voorbereiding op verlossing — De Geest begint te werken nog vóór Simson optreedt. 

In één zin 
Richteren 13 toont hoe God in een donkere tijd een verlosser voorbereidt, door een wonderlijke 

geboorte, een heilige roeping en de krachtige werking van Zijn Geest. 

 

Samenvatting parasja Naso NT 

 
Johannes 12:20–36  

1. Grieken zoeken Jezus (12:20–22) 

 Enkele Grieken die naar Jeruzalem zijn gekomen voor het feest, willen Jezus zien. 

 Ze benaderen Filippus en Andreas. Thema: De volken beginnen naar Jezus te komen — een 

teken dat Zijn uur is aangebroken. 

2. Het uur van verheerlijking (12:23–26) 

 Jezus zegt: “Het uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden.” 

 Hij legt uit dat verheerlijking via sterven gaat: 

 Zoals een graankorrel moet sterven om vrucht te dragen. 

 Wie Hem wil volgen, moet zijn leven verliezen om het te behouden. Thema: Leven komt 

door sterven; vrucht komt door overgave. 

3. De stem uit de hemel (12:27–30) 

 Jezus is innerlijk bewogen: Zijn ziel is ontroerd. 

 Toch kiest Hij voor gehoorzaamheid: “Vader, verheerlijk Uw Naam.” 

 Een stem uit de hemel antwoordt: “Ik heb Hem verheerlijkt en zal Hem opnieuw 

verheerlijken.” 

 De menigte hoort het, maar begrijpt het verschillend. Thema: De Vader bevestigt de weg 

van het kruis; Gods stem klinkt, maar niet iedereen verstaat. 

4. Het oordeel van deze wereld (12:31–33) 

 Jezus zegt dat nu het oordeel over de wereld komt. 
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 De overste van deze wereld (satan) zal worden buitengeworpen. 

 Wanneer Hij verhoogd wordt (aan het kruis), zal Hij allen tot Zich trekken. Thema: Het 

kruis is tegelijk oordeel, overwinning en uitnodiging. 

5. Het licht onder jullie (12:34–36) 

 De menigte begrijpt niet hoe de Messias kan sterven. 

 Jezus antwoordt niet met uitleg, maar met een oproep: 

 “Het licht is nog een korte tijd bij u.” 

 Wandel in het licht, geloof in het licht, word kinderen van het licht. 

 Daarna verbergt Jezus Zich. Thema: Het licht vraagt een beslissing; ongeloof leidt tot 

duisternis. 

Theologische lijn 
6. De volken komen — De komst van de Grieken markeert het begin van de wereldwijde 

oogst. 

7. Verheerlijking door het kruis — Jezus’ weg is geen triomf zonder lijden, maar glorie door 

zelfovergave. 

8. Gods bevestiging — De stem uit de hemel toont dat de weg van het Lam Gods de weg van 

de Vader is. 

9. Oordeel en overwinning — Het kruis ontmaskert en overwint de macht van de duisternis. 

10. Het licht vraagt keuze — Geloof is niet theoretisch; het is wandelen in het licht 

zolang het er is. 

In één zin 
Johannes 12:20–36 laat zien dat Jezus’ uur gekomen is: door Zijn sterven brengt Hij leven, trekt Hij 

de volken tot Zich en roept Hij iedereen op om kinderen van het licht te worden. 

 

 

 


