Terugkijken op het leven: geen fatalisme, geen zelfregie, maar leiding van de Vader


1. Oud worden confronteert ons met de waarheid

Wie oud mag worden, kijkt terug.

En dan komt bijna iedereen tot dezelfde conclusie:
“Sommige dingen waren goed, andere verkeerd.”
“Als ik het over mocht doen, had ik het anders gedaan.”


Maar dat laatste is een misverstand.

Want als wij het opnieuw zouden doen, met dezelfde beperkte inzichten, dezelfde verlangens, dezelfde blinde vlekken, zouden we weer tot dezelfde slotsom komen.


Waarom?

Omdat goed en kwaad voor de mens zonder God altijd subjectief blijven.


2. De mens denkt dat hij de regie heeft — maar de werkelijkheid spreekt anders

We plannen, dromen, streven, maar het leven loopt anders.

Niet omdat het toeval is, maar omdat God stuurt.


Fatalisme zegt: “Laat alles maar gebeuren.”

Zelfregie zegt: “Ik bepaal mijn leven.”


Beide zijn onwaar.

De Schrift laat zien:

God leidt — en wij leren.


3. De weerspannige zoon als spiegel van ons eigen leven

De jongste zoon dacht dat het leven een feest zou zijn als hij zelf de regie nam.

Maar hij eindigde bij de varkens.


Pas toen God de weg blokkeerde, begon hij te denken.

Niet meer vanuit begeerte, maar vanuit waarheid.


Hij zei niet:
“Ik heb recht op herstel.” 

maar:
“Maak mij als één van uw knechten.”


Dat is bekering:

niet eisen,

maar erkennen;

niet hoogmoed,

maar nederigheid;

niet vluchten,

maar terugkeren.


4. Israël als weerspannige zoon — en wij herkennen onszelf

Heel Israël wordt in de profeten aangesproken als een weerspannige zoon.

Maar ieder mens die tot bekering komt, herkent datzelfde patroon:

Je dacht dat je leefde, maar je was geestelijk dood.

Je dacht dat je wist wat goed en kwaad was, maar je leefde in zelfbedrog.

Je dacht dat je vrij was, maar je was gebonden aan jezelf.


Pas wanneer God je stilzet, ontdek je dat er absolute waarheden zijn: goed, kwaad, waarheid, leven — niet filosofisch, maar geopenbaard.


5. Bekering is thuiskomen

De zoon kwam thuis.

En de Vader rende hem tegemoet.

Niet met verwijt, maar met vreugde:
“Hij was dood en is weer levend.”


Dat is het geheim van het evangelie:

Je kunt ademen en toch dood zijn.

Je kunt functioneren en toch verloren zijn.

Je kunt religieus zijn en toch ver van huis.

Maar wanneer iemand zich bekeert, is er vreugde in de hemel.

Dat is thuiskomen.


6. Wij zijn bijwoners en vreemdelingen

De weerspannige zoon ontdekte dat hij niet thuishoorde in het land van zijn eigen begeerten.

Hij was een vreemdeling daar.


Zo leert de gelovige:

Deze wereld is niet ons thuis.

Wij zijn bijwoners en vreemdelingen.

Ons burgerschap ligt bij de Vader.

Dat besef komt vaak door een moeilijke weg —

de weg van ervaring, van mislukkingen, van gebroken trots.

Maar juist daar leert de mens onderscheid:

niet door studie alleen, maar door Woord en Geest.


7. De kern

De mens kan zichzelf niet sturen.

Fatalisme is geen geloof.

Zelfregie is een illusie.


Bekering is de enige weg naar waarheid.

De Vader wacht — niet om te straffen, maar om te herstellen.


Goed en kwaad zijn geen filosofische begrippen, maar goddelijke werkelijkheden.

De weg, de waarheid en het leven zijn geen ideeën, maar een Persoon.
