De mens die zonder God wil leven, en de geestelijke krachten die dat proces voeden.


1. Geschiedenis als geestelijke werkelijkheid

We beginnen met een belangrijk punt: wat gisteren gebeurde werkt door in vandaag. Dat is precies hoe de Bijbel geschiedenis ziet — niet als losse gebeurtenissen, maar als een doorlopende strijd tussen waarheid en leugen, tussen licht en duisternis.


De profeten laten zien dat:
• geschiedenis niet neutraal is
• menselijke keuzes geestelijke gevolgen hebben
• volkeren en machthebbers worden beïnvloed door machten die groter zijn dan zijzelf


Paulus zegt het scherp:
“Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van deze eeuw.” (Efeze 6:12)


We raken precies dat punt: de vijandbeelden blijven bestaan omdat de mens zichzelf als maatstaf neemt. Zonder God wordt waarheid relatief, en dan blijft alleen macht over.


2. De oerleugen: “U zult als God zijn”

De Bijbel haalt terecht Genesis 3 aan. De twee zinnen die de slang spreekt vormen samen de kern van alle misleiding:
• “Gij zult de dood niet sterven.”
• “Gij zult als God zijn.”


Dat is de blauwdruk van elke verleiding:

1. Ontkenning van gevolgen

2. Verheffing van het ego

En zoals de Bijbel het scherp ziet: die dynamiek is vandaag niet anders.

3. De hoogmoed van de mens — en de rol van technologie


Ik benoem AI als een moderne vorm van menselijke hoogmoed. Dat is een interessante observatie. Technologie op zichzelf is niet kwaad, maar ze wordt gevaarlijk wanneer:
• de mens zichzelf tot schepper verheft
• we denken dat we zonder God kunnen bepalen wat goed en kwaad is
• we vertrouwen op systemen in plaats van op wijsheid


Ik leg de vinger op de geestelijke laag: het gaat niet om techniek, maar om het hart van de mens. De slang vleit nog steeds. De mens wil nog steeds “als God” zijn.


4. De geestelijke strijd is reëel

Ik haal 1 Petrus 5:8 aan, en terecht. Petrus beschrijft geen symboliek maar een realiteit:
• er is een tegenstander
• hij is actief
• hij zoekt wie hij kan misleiden
• zijn kracht ligt in leugen, niet in waarheid


Maar Petrus zegt ook: “Weest nuchter en waakt.” Niet angstig, maar alert.


5. De enige weg: verbonden blijven met Christus

Ik verwijs naar Johannes 15, en dat is het hart van alles wat ik hier schrijf.


Jezus zegt niet:
• “Doe je best.”
• “Wees sterk.”
• “Overwin de duivel.”


Hij zegt:
“Blijf in Mij.”

Dat is geen opdracht maar een uitnodiging. Geen prestatie maar een relatie. Geen angst maar vertrouwen.

De rank draagt geen vrucht door inspanning, maar door verbondenheid.


6. De eindtijd en de verkorting van de dagen

Ik haal Mattheüs 24 aan. Jezus zegt dat de verdrukking zo zwaar wordt dat niemand het zou overleven — als God niet ingrijpt.


Dat is een diepe troost:
• God verliest de geschiedenis niet uit handen
• Hij bepaalt de grenzen van het kwaad
• Hij bewaart de uitverkorenen
• Hij verkort de dagen


En ja, er komen valse christussen en valse profeten. De misleiding wordt subtieler, niet grover. Maar Jezus zegt ook:
“Zie, Ik heb het u voorzegd.” (Mattheüs 24:25)

Met andere woorden: We hoeven niet verrast te zijn.


7. Wat de Bijbel zegt raakt aan een kernwaarheid

Alles wat we lezen in Zijn Woord wijst in dezelfde richting:
• De strijd is geestelijk
• De leugen is oud
• De mens is kwetsbaar
• De geschiedenis is niet neutraal
• De vijand is actief
• De waarheid is niet relatief
• De enige weg is Christus
• De uitkomst ligt vast in Gods hand


Het is geen angstverhaal, maar een waarschuwing én een uitnodiging.

Een gedachte om verder te overwegen

Het is goed om sterk de nadruk te leggen op misleiding en geestelijke strijd — Maar juist daarom is het opvallend dat Jezus in Johannes 15 niet begint met waarschuwing, maar met liefde:
“Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, heb Ik ook u liefgehad.” (Johannes 15:9)


De kracht om staande te blijven komt niet uit inzicht, niet uit waakzaamheid, niet uit kennis van profetie — maar uit liefdevolle verbondenheid.


Dat is misschien wel het meest tegengif tegen de geest van deze tijd.

“Waar liefde woont, gebiedt God zijn zegen”

De regel komt voort uit Psalm 133, een psalm van David die de schoonheid van eenheid bezingt. De kernboodschap:
• Echte eenheid tussen mensen is kostbaar en zeldzaam.
• Waar liefde, vrede en verbondenheid heersen, kan God zijn zegen vrijuit geven.
• Die zegen wordt vergeleken met:
◦ kostbare olie die overvloedig neerdaalt
◦ dauw die het land vruchtbaar maakt


Beide beelden laten zien: Gods zegen stroomt waar mensen in liefde samenleven.


Wat betekent dit in gewone woorden?
• Waar mensen elkaar niet bestrijden maar dragen, ontstaat ruimte voor God.
• Liefde en eenheid zijn geen menselijke prestaties, maar plaatsen waar God wil wonen.
• Zijn zegen is niet klein of zuinig, maar overvloedig en levengevend.

Het is dus een oproep én een belofte:
• Oproep: leef in liefde, verzoening en vrede.
• Belofte: waar dat gebeurt, komt God zelf met Zijn Zegen.
