ZONDER TORA OORDEELT NIEMAND RECHTVAARDIG
(uit studie Shoftiem (Rechters) van A. Brodny)

Individueel, zijn wij in onze eigen relaties soms zelf zowel rechter als ambtenaar aan het spelen. Als iemand iets doet of zegt dat wij ervaren als tegen ons, zijn wij geneigd om onmiddellijk een oordeel (mishpat.) tegen hen te vellen en in actie te komen. In plaats daarvan zouden wij moeten kalmeren en een “rechtvaardig oordeel” overwegen (Devarim 16:18 tzadek mishpat} 

Yeshua had hierover iets te zeggen toen Hij tot een vijandige menigte sprak:

Joh. 7:24 Oordeelt (shaphat) niet naar het verschijnsel, maar oordeelt met een rechtvaardig oordeel (tzadek mishpat)

Yeshua wees ook op de betekenis van het rechtvaardig oordeel: de manier waarop wij anderen beoordelen wordt ook de manier waarop wij zelf worden beoordeeld:

Mat. 7:2 Want met welk oordeel (mishpat) u oordeelt (shaphat), zal u worden beoordeeld (shaphat); en met de maat die u gebruikt, zal u terug worden gemeten.

Waarom de manier is waarop wij beoordelen (shaphat) zo belangrijk? Omdat een rechtvaardig oordeel (tzadek mishpat) volgens de Wet (Thora) is en wij weten dat hasatan de wetteloze (Thoraloze) is!

Wanneer hij ons ervan overtuigt dat de Thora afgeschaft is, dan zijn wij geneigd tot het vellen van “onrechtvaardige” oordelen.

2 Tess. 2:8 En dan zal de wetteloze worden geopenbaard, die Adonai zal verteren met de adem van Zijn mond en vernietigen met de schittering van Zijn komst.

1 Joh. 3:4 Wie zonde doet, doet ook wetteloosheid, en zonde is wetteloosheid.

Wanneer wij vandaag aan onrechtvaardig vonnissen denken, denken wij aan ons seculier hofsysteem. Hoe vaak zijn de schuldige, rijke en beroemde vrijuit gegaan? Nog moeten wij het feit onder ogen zien dat het rechtvaardig vonnis in onze kerken vandaag verdraaid is WANNEER PASTORS LEREN DAT WIJ NIET MEER ONDER DE WET, DE THORA DIE UITGEREKEND RECHTVAARDIGHEID ONDERWIJST, ZIJN. DE RECHTVAARDIGE OORDELEN DIE DE THORA ONDERWIJST IS EEN NORM DIE NIET VAN DE MENS IS. HET IS DE NORM VAN JHVH!
