De liefde verkilt

Johannes 15 

1. Jezus als de ware wijnstok
· Jezus noemt zichzelf de ware wijnstok en God de wijnbouwer.

· De leerlingen zijn de ranken.

· Alleen wie in Hem blijft, draagt vrucht. Zonder Hem kunnen ze niets doen.

· Onvruchtbare ranken worden weggenomen; vruchtbare ranken worden gesnoeid om meer vrucht te dragen.
2. Blijven in Jezus
· “Blijf in Mij” is de kernboodschap.

· Blijven betekent: verbonden blijven met Zijn woorden, Zijn liefde en Zijn wil.

· Wie in Hem blijft, mag God vrijmoedig bidden en zal vrucht dragen die blijvend is.
3. Het gebod van liefde
· Jezus geeft één centraal gebod: heb elkaar lief zoals Ik jullie heb liefgehad.

· De hoogste vorm van liefde is: je leven geven voor je vrienden.

· Door liefde worden de leerlingen niet langer slaven genoemd, maar vrienden, omdat Jezus hen alles heeft bekendgemaakt wat Hij van de Vader heeft gehoord.
4. Uitverkiezing en opdracht
· Jezus zegt dat Hij hen heeft uitgekozen, niet andersom.

· Hun opdracht: vrucht dragen en blijven in liefde.
5. De haat van de wereld
· Jezus waarschuwt dat de wereld hen zal haten, zoals zij Hem eerst heeft gehaat.

· De wereld haat hen omdat ze niet van de wereld zijn.

· De haat is uiteindelijk gericht op God zelf, want wie Jezus verwerpt, verwerpt de Vader.

· Toch zullen de leerlingen niet alleen staan: de Heilige Geest, de Trooster, zal getuigen — en zij moeten dat ook doen.

