Wie is de valse messias?

Israël bereidt zich voor op de aanbidding van de antichrist

1. Daarom moeten we alles toetsen aan het Woord, niet aan beelden, emoties of politieke verwachtingen 
• Daniëls profetie over de gruwel die verwoesting brengt staat centraal als sleutel tot het begrijpen van de eindtijd.
• De Bijbel stelt dat er een wereldleider zal opstaan die zich presenteert als vredestichter en door Israël én de volken zal worden verwelkomd.
• Deze leider wordt beschreven als de antichrist, die:
◦ een vredesverbond met Israël sluit,
◦ de herbouw van de tempel ondersteunt,
◦ maar halverwege de periode zijn ware aard toont.
• In de herbouwde tempel zal hij zichzelf tot God verklaren en aanbidding eisen.
• Dit moment wordt gezien als de letterlijke vervulling van de gruwel der verwoesting.
• Daarna begint volgens de Bijbel de grote verdrukking, een periode van vervolging van Israël en allen die weigeren het beeld van het beest te aanbidden.
• Een overblijfsel van Israël zal vluchten (vaak verbonden met Petra) en daar door God worden beschermd.
• Uiteindelijk zal Christus terugkeren, de antichrist vernietigen en Israël herstellen.
• Het eindigt met het perspectief van het duizendjarig rijk en de uiteindelijke nieuwe hemel en nieuwe aarde.

Israël is al heel lang bezig met voorbereidingen (zoals tempelvoorwerpen, priesteropleidingen, rode koeien) die passen binnen een profetisch scenario waarin de antichrist eerst wordt verwelkomd, maar later ontmaskerd wordt. Dit alles leidt naar de komst van de ware Koning.

2. Israël zoekt vrede buiten de Messias
• Israël vertrouwt op Noachitische wetten, Abrahamakkoorden en menselijke diplomatie.
• Men verwacht vrede, maar zonder de ware Messias.
• Daardoor ontstaat ruimte voor misleiding.

3. De eindtijd toont hetzelfde patroon als vroeger
• Net zoals Israël Saul koos “zoals de volken”, zal het opnieuw een leider omarmen die geen Messias is.
• De Schrift noemt hem de misleider, de antichrist, die zich voordoet als vredestichter.

4. De profeten worden genegeerd
• Daniël wordt door veel Joden niet erkend als profeet.
• Paulus wordt verworpen.
• En het meest pijnlijke: de eigen Messias wordt opnieuw afgewezen.

5. Maar God blijft trouw aan Zijn verbond
• Ondanks afwijzing blijft de HERE Zijn plannen uitvoeren.
• Hij redt een overblijfsel dat Hem met hart en ziel zal dienen.
• En door dat herstel zullen ook de volken delen in Zijn heil.

6. Daarom: houd het oog gericht op HEM

Niet op politieke akkoorden, religieuze systemen of menselijke leiders, maar op Hem die was, die is en die komt.

Shalom!
