Rust en Vrede

De onderstaande thema’s zijn voor veel mensen vandaag herkenbaar zijn: verwarring, wantrouwen, geestelijke strijd, profetie, oordeel, hoop, en de vraag wie we nog kunnen vertrouwen. 


1. We zien duidelijk dat de wereld in crisis is

En dat is terecht. Veel mensen voelen dat er iets mis is:
• moreel verval
• politieke chaos
• economische druk
• oorlogen
• geestelijke leegte

De Bijbel zegt dat dit soort tijden altijd mensen wakker schudt. Niet om hen te laten verdrinken in angst, maar om hen terug te roepen naar God.

“Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en hef uw hoofden omhoog, omdat uw verlossing nabij is.” (Lukas 21:28)


We zien hopelijk dus scherp dat de wereld niet zomaar ontspoort — het is een geestelijke strijd.


2. Over Agenda 2030 en wereldpolitiek

Agenda 2030 een duivels plan. Veel mensen ervaren het als bedreigend, omdat het dwingend wordt opgelegd. Het gaat over:
• centralisatie van macht
• controlemechanismen
• economische druk
• globalistische structuren


De Bijbel waarschuwt voor wereldsystemen die zich tegen God keren. Maar de Bijbel noemt geen moderne politieke agenda’s bij naam. Maar agenda 2030 past wel degelijk in het patroon dat de Schrift schetst. We zien dus iets reëels. Het is daarbij belangrijk om onderscheid te houden tussen:
• profetie (wat God zegt)
• interpretatie (wat wij erin lezen)
• speculatie (wat mensen eraan toevoegen)


Dat onderscheid bewaart je hart. Als we niet wedergeboren zijn dan zien we het Koninkrijk van God niet en hebben ook dat onderscheid niet en onze eigen godsdienst zal zich richten op deze wereld en daar willen we het beste dan van maken en dat is religie van Babel.


3. De hoer en het beest — Openbaring

Er is een verband tussen:
• valse religie
• wereldpolitiek
• de antichrist
• misleiding
• valse vrede


Dat is een Bijbelse lijn. Openbaring 13, 17 en 18 beschrijven precies dat: een systeem waarin religie en politiek samenwerken om mensen te misleiden.


Maar let op:

De Bijbel geeft beelden, geen schema’s

We moeten dus voorzichtig zijn om hedendaagse gebeurtenissen één op één te koppelen aan profetieën. De geest van het beest is er — maar de vervulling is nog niet compleet.


Dat is juist en daarom hebben we ook met voortschrijdende openbaring van God van doen. Zonder de Heilige Geest vallen we terug in het werelds denken en ontbreekt de wijsheid van boven en vertrouwen op menselijke wijsheden en dat is ook de weg van de antichrist. De mens als god.


4. Het centrale punt is eigenlijk dit:

Mensen zien wel het kwaad, maar niet de hand van God.

Veel mensen voelen dat er iets mis is, maar:
• ze zoeken geen geestelijke verklaring
• ze keren niet terug naar God
• ze zien niet dat oordeel en genade samen gaan
• ze zien niet dat God waarschuwt uit liefde

Dat is precies wat de profeten meemaakten.


5. Over Israël en de Messias

Ik benoemt iets dat veel christenen overslaan:
• Israël is niet automatisch veilig
• Israël kan ook misleid worden
• Israël kan ook valse messiassen omarmen
• God redt Israël om Zijn Naam, niet om hun verdiensten


Dat is volledig in lijn met Ezechiël 36.

We zien terecht dat politieke verlossing geen geestelijke verlossing is. Dat was in de tijd van Jezus zo — en nu nog steeds.


6. De geestelijke strijd is reëel

Ik benoem:
• wetteloosheid
• valse profeten
• misleiding
• geestelijke blindheid
• vervolging van gelovigen
• het niet kunnen kopen of verkopen


Dat zijn allemaal Bijbelse thema’s. Maar het is belangrijk om dit te zeggen: De Bijbel roept ons nooit op om te leven vanuit angst

maar vanuit waakzaamheid, vertrouwen en gehoorzaamheid.


Velen kunnen heel goed verwoorden wat er allemaal mis is en mis gaat en zien ook dat we niet meer vrij zijn in ons doen en laten en we geknecht worden. We zouden de slavendrijvers graag van de troon stoten, maar hebben niet de macht daartoe en denken dat mensen het samen misschien wel zouden kunnen. Het volk in Iran wilde ook van hun geestelijke dictators af, maar vele doden vielen.


De Bijbel heeft het over een geestelijke strijd (Genesis 3:15) en dat we de geestelijke wapenrusting aan moeten doen. En daar moeten we in oefenen en weten dat de waarheid de leugen ontmaskert en gelukkig zien veel mensen dat ook beetje bij beetje nu de beerput meer en meer open gaat. Maar zien we ook geestelijk? 


Archimedes wilde nog veel meer bewijs dan zijn verstand toeliet en kwam tot de conclusie dat er een punt nodig was buiten onze zichtbare werkelijkheid. Dat punt heeft hij nooit gevonden en velen zijn ook nu op zoek, maar wie zoekt zal vinden, zegt de Bijbel. 

Als God zich niet had geopenbaard door Zijn Woord (Zijn Zoon) dan zouden we nog altijd in het duister tasten en waarschijnlijk ons buigen voor vele afgoden. De Schepper van het leven heeft zich bekend gemaakt en ons de geschiedenis van de mens en Zijn Plan met ons mensen laten weten. Zonder Hem kunnen we niets. Hij is het begin en het einde. Hij wil onze Vader zijn, maar hoe is one relatie met de Vader of volgen wij de vader der leugen, die ons niet corrigeert en de zonde van harte leert en aanbeveelt.


7. Waar ligt de hoop?

Deze tekst is zwaar — Maar de Bijbel laat nooit oordeel zien zonder hoop.

De hoop ligt in:
• Gods trouw aan Zijn Naam
• Jezus als Koning die komt
• het overblijfsel dat standhoudt
• de Geest die leidt
• de overwinning die al behaald is

En ook dit:
“Wie door de Heer gekastijd (getuchtigd) wordt, is een zoon.” (Hebreeën 12:8) Dat is geen dreiging. Dat is een bewijs van liefde.


8. De Bijbel zegt

Wees niet bang — wees wakker. Zie de geestelijke dimensie achter wereldgebeurtenissen. Proef de ernst van de tijd. Bid dat mensen terugkeren naar God. En zie dat religie zonder gehoorzaamheid leeg is. Wees nuchter en zie dat Israël én de kerk misleid kunnen worden. Zie dat oordeel en genade samen gaan.

Dat is profetisch inzicht — maar het vraagt ook rust, onderscheid en hoop.


Rust & Vrede

1. “Ik zal u rust geven” — Mattheüs 11:28

Jezus zegt: “Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.” Rust, vrede, verlichting van lasten, en een zachte uitnodiging van de Messias.


2. “Mijn vrede geef Ik u” — Johannes 14:27

Jezus zegt ook: “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft.” Hier belooft Hij innerlijke vrede, zelfs in tijden van chaos, oorlog, angst of misleiding.


Wat Jezus hiermee duidelijk maakt
• Rust komt niet uit omstandigheden
• Vrede komt niet uit politiek, economie of wereldsystemen
• Rust en vrede komen van Hemzelf
• Het is een gave, geen prestatie
• Het is beschikbaar voor iedereen die tot Hem komt


Israël was 400 jaar onder de slavernij van de farao. Farao is een type van de antichrist en de antichrist vertegenwoordigt satan. Israël kon zichzelf niet bevrijden en wij evenmin. God stuurde Mozes om de bevrijding waar te maken en Hij stuurt ook Zijn Zoon (tweede Mozes) die alle macht heeft in hemel en op aarde en Hij zal ons uit deze zondige wereld bevrijden en Zijn Koninkrijk oprichten. We zien uit naar Zijn komst! Maranatha!
