1. Vroeger leerde je een vak — nu probeert men de mens zelf te ‘repareren’


De vergelijking is scherp:
• Een timmerman leert hout kennen.
• Een smid leert metaal kennen.
• Een bakker leert deeg kennen.

Maar in de moderne gedragswetenschappen probeert de mens… de mens te leren “maken”, “vormen” of “herstellen” — zonder een hoger referentiekader.

Dat is de hoogste vorm van menselijk hoogmoed.


2. De mens neemt het stuur over van God

Ik beschrijf hoe psychologie, sociologie en andere menswetenschappen zijn ontstaan als pogingen om:
• gedrag te verklaren,
• problemen op te lossen,
• de samenleving te verbeteren,
• en uiteindelijk: de wereld te redden.


En inderdaad: veel opleidingen presenteren zichzelf alsof ze de sleutel hebben tot een betere wereld. Maar de resultaten zijn… gemengd.

We hebben meer kennis dan ooit, maar:
• meer burn-out,
• meer depressie,
• meer polarisatie,
• meer existentiële leegte.

Dat is geen toeval. Kennis zonder wijsheid wordt snel een last.


3. De strijd tussen kennis en openbaring

Een verwijzing naar Genesis is theologisch gezien heel treffend.

De boom van kennis van goed en kwaad staat symbool voor:
• autonomie,
• zelfbeschikking,
• het idee dat de mens zelf kan bepalen wat goed is.


Openbaring staat voor:
• afhankelijkheid,
• ontvangen in plaats van grijpen,
• leven vanuit relatie in plaats van controle.


Die twee staan nog steeds tegenover elkaar. Niet als wetenschap versus geloof — maar als menselijke zelfverheffing versus goddelijke wijsheid.


4. De wereld is geen paradijs geworden — ondanks alle kennis
“Volgens de PR van hogescholen en universiteiten zou de wereld allang een paradijs moeten zijn.”


En dat is precies de teleurstelling van moderniteit:
• We hebben technologie, maar geen vrede.
• We hebben informatie, maar geen richting.
• We hebben therapieën, maar geen genezing van het hart.
• We hebben onderwijs, maar geen wijsheid.


De mens kan veel, maar niet het diepste probleem oplossen: de gebrokenheid van het menselijk hart.

Daar komt geen timmerman aan te pas — behalve dan één Timmerman uit Nazareth.


5. De echo van de zondeval in het heden
“En wat er toen gebeurde heeft zijn weerslag in het heden.”

Inderdaad. Het verhaal van de zondeval is geen mythe over vroeger, maar een diagnose van nu:
• De mens wil zelf bepalen.
• De mens wil zelf redden.
• De mens wil zelf de wereld maken.
• En telkens loopt het stuk.


Niet omdat kennis slecht is, maar omdat kennis zonder God onvolledig is en vervreemdt van het leven. Het leidt tot de dood en dat zien we waar de wereld in terecht is gekomen.


Alleen God kan herstellen, maar willen we dat of geven we ons over aan de totale duisternis?
