Waarom mensen vallen voor een pseudo‑messias


De mens blijft zoeken naar een redder, maar vaak op de verkeerde plek. Dat is geen oud verhaal, maar een patroon dat zich telkens opnieuw aandient.


Kernpunt

De Bijbel schetst niet een eindeloze reeks messiassen, maar één Messias – en daarnaast een voortdurende menselijke neiging om andere figuren die rol te geven. Dat maakt de pseudo‑messias niet een exotisch gevaar, maar een spiegel voor de menselijke religieuze honger.


1. De messiasverwachting toen en nu

In de tijd van Jezus leefde Israël onder Romeinse druk, politieke onrust en religieuze verdeeldheid. Het verlangen naar bevrijding was intens. Dat maakte de bodem vruchtbaar voor:
• zeloten die een militaire messias wilden
• farizeeën die een morele messias verwachtten
• essenen die een priesterlijke messias voorzagen
• gewone mensen die hoopten op een wonderdoener

Dat patroon herken je vandaag: onrust, onzekerheid, identiteitscrisis → verlangen naar een sterke figuur.


2. “In elke generatie een messias”

Binnen delen van het jodendom leeft inderdaad de gedachte dat er in elke generatie iemand zou kunnen opstaan die de Messias zou zijn. Dat is geen claim dat er werkelijk elke generatie één ís, maar een manier om de verwachting levend te houden.

De Bijbel gaat een andere weg: niet: “er komt telkens een messias”, maar: “Hij is gekomen, Hij komt terug”.


3. De pseudo‑Christus en de antichrist

De antichrist is niet alleen een eindfiguur, maar een geest die nu al werkt (1 Joh. 2:18). Dat betekent:
• mensen zoeken een messias
• maar kiezen vaak een menselijke redder
• die redder wordt een projectiescherm voor hun verlangens
• en zo ontstaat afgoderij in moderne vorm


Het gouden kalf is inderdaad geen verleden tijd. Het heeft alleen een andere vorm gekregen: ideologie, identiteit, technologie, leiderschapscultus, spiritualiteit zonder gehoorzaamheid.


4. Waarom mensen vallen voor een pseudo‑messias

Omdat de echte Messias niet komt om onze verlangens te bevestigen, maar om ons te veranderen. Een pseudo‑messias doet precies het tegenovergestelde:
• hij bevestigt het ego
• hij biedt snelle zekerheid
• hij vraagt geen bekering
• hij geeft een gevoel van macht of betekenis
• hij sluit aan bij angst of verlangen


Daarom heeft hij “veel volgelingen”, zoals de Bijbel zegt. Niet omdat hij overtuigend is, maar omdat hij aansluit bij de menselijke natuur zonder kruis.


5. De openbaring van de antichrist

De Bijbel beschrijft dat wanneer hij zich “in het vlees” openbaart, velen hem zullen aanbidden. Dat sluit aan bij Paulus:
“De mens der wetteloosheid… die zich verheft boven al wat God genoemd wordt.” (2 Thess. 2)

De kern is niet spektakel, maar verleiding. Niet brute kracht, maar nabootsing. Niet atheïsme, maar valse religie.


6. De mens blijft een religieus wezen

Dat is misschien wel de scherpste observatie. De moderne mens denkt vaak dat hij “seculier” is, maar:
• hij aanbidt succes
• hij offert tijd aan technologie
• hij zoekt verlossing in politiek
• hij verwacht heil van systemen
• hij zoekt identiteit in groepen


Het gouden kalf is niet verdwenen. Het is alleen geüpdatet naar de 21e eeuw.
