Israël drinkt niet uit één bron, maar uit een symbolische én een letterlijke bron die steeds terugkomt in de Schrift.


1. De letterlijke bron: God zelf als de “Bron van levend water”

In de Tenach wordt God herhaaldelijk de bron genoemd waaruit Israël hoort te drinken.

Belangrijke teksten
• Jeremia 2:13 Israël heeft “Mij, de Bron van levend water” verlaten.
• Jeremia 17:13 “HEER, Bron van levend water.”
• Psalm 36:10 “Bij U is de bron van het leven.”

Hier is de bron geen rivier of put, maar Gods nabijheid, trouw en leiding.


2. De geestelijke bron in de woestijn: water uit de rots

Tijdens de uittocht dronk Israël letterlijk water dat God gaf:
• Exodus 17 – water uit de rots bij Massa en Meriba
• Numeri 20 – opnieuw water uit de rots

De traditie ziet die rots als Gods voorziening die Israël volgde.


3. De Joodse uitleg: de “Bron van Torah”

In het Jodendom is de Torah zelf een levende bron:
• Spreuken 13:14 – “De onderwijzing van de wijze is een bron van leven.”
• Jesaja 55 – God nodigt uit om te komen drinken zonder geld: een beeld van Zijn woord.

De Torah is het water dat Israël voedt, vormt en in leven houdt.


4. De profetische bron: stromen uit Jeruzalem

Profeten schilderen een toekomst waarin Israël drinkt uit een goddelijke bron die uit Sion stroomt:
• Ezechiël 47 – de rivier uit de tempel
• Joël 4:18 – “Een bron zal uit het huis van de HEER vloeien.”
• Zacharia 14:8 – “Levend water zal uit Jeruzalem stromen.”

Dit is de bron van herstel, genezing en nieuw leven.


5. De messiaanse uitleg in het Nieuwe Testament (voor wie dat meeneemt)

Ook daar wordt het beeld doorgetrokken:
• Johannes 4 – “levend water”
• Johannes 7 – “stromen van levend water”
• 1 Korintiërs 10:4 – “De rots die hen volgde was Christus.”

Maar de kern blijft dezelfde: God zelf is de bron.
