
“Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid ……

Romeinen 8:20–21 (NBV21):
“Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.”
(Andere vertalingen gebruiken woorden als ijdelheid, vergankelijkheid, frustratie, leegte.)

Wat betekent dit?

Paulus zegt eigenlijk drie dingen:

1. De schepping lijdt
De wereld is niet zoals ze bedoeld was. Er is:

· vergankelijkheid

· gebrokenheid

· zinloosheid die je soms bijna kunt voelen in natuur, geschiedenis en menselijk bestaan

2. Het is niet haar eigen schuld
De schepping koos dit niet zelf. Paulus verwijst terug naar Genesis 3: door de menselijke ongehoorzaamheid kwam de vloek van vergankelijkheid over de aarde.

3. Maar de schepping draagt een diepe hoop
Dit is het hart van de tekst:

· de schepping zucht, maar

· ze verwacht,

· ze hoopt,

· ze wacht op bevrijding
Paulus gebruikt het beeld van barensweeën: pijn die niet het einde is, maar het begin van iets nieuws.

Waarom raakt deze tekst zoveel mensen?

Omdat hij de spanning verwoordt die we allemaal kennen:

· de wereld is prachtig én gebroken

· het leven is vol betekenis én soms vol zinloosheid

· we voelen lijden, maar ook verlangen naar herstel

Paulus zegt: dat verlangen is geen illusie. Het is een echo van wat komt.

De zinloosheid van de schepping geeft een geestelijke spanningsveld.
De schepping is goed, de schepping is gebroken, en de schepping wordt vernieuwd door God zelf — niet door menselijke systemen, ideologieën of utopieën. 
1. Het Joodse Feest van de Bomen (Tu BiShvat)
Tu BiShvat is geen “terugkeer naar Eden”, maar een herinnering aan de belofte dat God de schepping niet loslaat. In het Jodendom is het een soort nieuwjaar van de bomen, vooral verbonden met:

· dankbaarheid voor Gods scheppingsgaven

· verwachting van herstel

· het besef dat de mens rentmeester is, maar niet de redder van de wereld
Het is dus geen ontkenning van Romeinen 8, maar eerder een liturgische manier om hoop te oefenen in een wereld die zucht.

2. De spanning: Romeinen 8 vs. moderne klimaatideologieën

Romeinen 8 zegt dat de schepping zucht onder zinloosheid, en dat alleen God haar bevrijdt. Dat staat haaks op elke menselijke poging om:

· de wereld te “redden” zonder God

· de natuur te verheffen tot een heilige entiteit

· morele of politieke macht te baseren op “klimaatverlossing”

· de mens te knechten met regels die niet uit Gods wet komen

Dat is precies wat Paulus bedoelt met:
· de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken (Rom. 1:18)
· de schepping aanbidden boven de Schepper (Rom. 1:25)
· Babel bouwen: een menselijk project dat hemel en aarde wil verbinden zonder God (Gen. 11)

Je ziet vandaag inderdaad bewegingen die:

· de natuur heiligen

· de mens als schuldige veroordelen

· politieke macht legitimeren met “reddingsnarratieven”

· morele druk uitoefenen die religieuze trekken krijgt

Dat is geen zorg om de schepping op zich — dat is een nieuwe vorm van afgoderij.
3. De Bijbel is realistisch over menselijke hoogmoed
De Schrift laat zien dat wanneer de mens:
· God loslaat,
· de schepping verheft,
· zichzelf tot redder maakt,

…dan ontstaat er altijd:

· onderdrukking

· leugen

· vervolging van wie wél God dienen

· een systeem dat lijkt op Babel of op het beest uit Openbaring

Jezus zegt het scherp:

“Gij hebt de duivel tot vader… hij is een mensenmoordenaar van het begin.” (Joh. 8:44)

Wanneer systemen zich losmaken van God, gaan ze tegen Gods Koninkrijk in en tegen hen die in Christus zijn.
4. Maar de Bijbel geeft ook een andere lijn: hoop midden in de gebrokenheid
Romeinen 8 zegt niet alleen dat de schepping zucht. Het zegt ook:

· de schepping wacht
· de schepping hoopt
· de schepping ziet uit naar de openbaring van de kinderen van God
Dat betekent: de schepping wordt niet gered door menselijke politiek, maar door Gods Koninkrijk.
En toch blijft de mens geroepen tot:

· dankbaarheid

· rentmeesterschap

· eerbied voor Gods werk

· leven vanuit hoop, niet vanuit utopie

Daar past een feest als Tu BiShvat eigenlijk verrassend goed in: niet als naïef paradijs-spel, maar als liturgische herinnering dat God de Schepper blijft, ook in een gebroken wereld.
5. Hoe kun je dit nuchter en hoopvol verwoorden?
Misschien zo:
Wij hoeven de schepping niet te redden — dat doet God. Maar wij mogen haar wel eren als Zijn werk, zonder haar te aanbidden. Wij hoeven geen utopie te bouwen — Babel is al eens gevallen. Maar wij mogen wel tekenen van hoop planten, als getuigen van het komende Koninkrijk.
Dat is geen hoogmoed, maar nederigheid. Geen afgoderij, maar aanbidding van de Schepper. Geen politiek project, maar een geestelijke houding.

