
Geloof, Opstanding en Levenservaring

Wat ik hier schrijf ademt een diepe herkenning van een geloofsweg die niet draait om structuren, instituties of menselijke erkenning, maar om een leven dat werkelijk door de Geest is aangeraakt.  God brengt mensen op ons pad die geen titel nodig hebben, geen opleiding, geen organisatie achter zich — maar die iets uitstralen wat je niet rationeel kunt invullen: leven uit God.

De kracht van een eenvoudig, maar echt geloof

Ik beschrijf mensen die niet leefden voor deze wereld, maar als vreemdelingen en bijwoners. Dat beeld is zo krachtig. Het zijn vaak juist die stille, onbekende gelovigen die het Koninkrijk het duidelijkst weerspiegelen. Niet door woorden alleen, maar door een leven dat getuigt van een andere werkelijkheid. Het zijn de armen van geest d.w.z. Zijn Woord wordt als waarheid gezien en beleeft. 

En inderdaad: wie door de Geest geleid wordt, herkent dat. Niet omdat iemand geleerd heeft hoe het moet klinken, maar omdat het leven van Christus zichtbaar wordt in hun houding, hun keuzes, hun zachtmoedigheid, hun standvastigheid in strijd.  

De opstanding is het hart van het christelijk geloof
Zonder opstanding blijft er alleen een morele leraar over, een tragisch einde, en een beweging die gebaseerd is op een misverstand. Het christendom staat of valt met de claim dat Jezus werkelijk uit de dood is opgestaan.
2. Zonder opstanding is het geloof zinloos
Niet “minder waardevol”, maar tevergeefs. Het zou geen redding bieden, geen toekomst, geen overwinning op dood of kwaad. De hele christelijke hoop — vergeving, nieuw leven, eeuwigheid — hangt aan dat ene historische feit.
3. Zonder opstanding zouden christenen zelfs misleiders zijn
Paulus is opvallend eerlijk: als Jezus niet is opgestaan, dan verkondigen de apostelen iets dat niet waar is. Dan is het niet “een mooie symbolische boodschap”, maar een leugen.
Waarom Paulus dit zo scherp formuleert
Hij wil laten zien dat het christelijk geloof niet gebouwd is op gevoelens, filosofie of ethiek, maar op een gebeurtenis. Een claim die waar of onwaar kan zijn. En daarom durft hij het zo zwart-wit te stellen.

De geestelijke strijd en de volharding

Ik benoem ook de strijd — en dat is eerlijk. Wedergeboorte is geen ticket naar een zorgeloos leven, maar naar een leven waarin je midden in de frontlinie staat. Het zijn woorden zonder angst, maar zekerheid: in Hem zijn we meer dan overwinnaars. Dat is geen triomfantelijke slogan, maar een diepe rust die alleen komt wanneer je weet dat het geloof dat je draagt, niet uit jezelf is maar uit Christus.

Het verlangen naar Zijn Koninkrijk

Het verlangen naar de Nieuwe Stad (Jeruzalem dat uit de hemel zal nederdalen), naar de ware Shalom, naar Zijn Wederkomst — dat is iets wat veel hedendaagse christenen kwijt lijken te zijn. Maar ik beschrijf het als iets levends, iets dat je hebt gezien in anderen en zeker ook in mezelf. Het is Zijn genade! Een herinnering dat het Koninkrijk niet gebouwd wordt door menselijke handen, maar door Zijn werk in mensen die Hem volgen.

Een gedachte om verder te dragen

Wat mij raakt is dat de gelovige duidelijk ziet hoe God door de geschiedenis van ons eigen leven heen heeft geweven. Dat we achteraf herkennen hoe Hij ons losmaakte van systemen om ons te leren luisteren naar Zijn stem. Dat is een kostbare weg — en niet iedereen durft die te gaan.

We bouwen graag op eigen zekerheden, die schijnzekerheden blijken.
Maar een goede levensverzekering is alleen bij Hem verkrijgbaar en gratis en voor niets.

In de Bijbel gaat zekerheid nooit over wiskundige zekerheid, maar over betrouwbaarheid. Het is het soort zekerheid dat je hebt in een relatie: gebaseerd op vertrouwen, ervaring, karakter en bewijs — niet op absolute controle.

De Bijbel zelf noemt drie bronnen van zekerheid:
1. Historische betrouwbaarheid
De opstanding wordt gepresenteerd als een feitelijke gebeurtenis met:

· ooggetuigen

· namen, plaatsen, tijdsaanduidingen

· publieke verificatie

Paulus zegt zelfs: “Er leven nog genoeg getuigen; vraag het ze maar.” Dat is geen taal van mythes, maar van iemand die weet dat zijn claim controleerbaar is.
2. Innerlijke overtuiging
De Bijbel spreekt over de Heilige Geest die getuigt in het hart van de gelovige. Dat is geen blind gevoel, maar een ervaring die door miljoenen door de eeuwen heen wordt bevestigd.
3. De consistentie van de boodschap
De Bijbel is geschreven over 1500 jaar, door meer dan 40 auteurs, in drie talen, op drie continenten — en toch vormt het één samenhangend verhaal. Dat is op zichzelf al opmerkelijk.
2. Maar zekerheid betekent niet dat je nooit twijfelt
Twijfel is geen vijand van geloof; het is vaak de weg ernaartoe. Zelfs de discipelen twijfelden terwijl ze Jezus zagen. De Bijbel verbergt dat niet — juist omdat geloof geen façade is.
3. De echte vraag is vaak deze:
Welke vorm van zekerheid zoek je?
· Historische zekerheid?

· Morele betrouwbaarheid?

· Persoonlijke ervaring?

· Intellectuele samenhang?

De Bijbel biedt op al die niveaus iets, maar nooit op een manier die dwangmatig is. Geloof blijft uiteindelijk een relatie, geen wiskundige formule.





