
Tijd, kalender, gehoorzaamheid, en onderscheiding.
 

1. 17 Nisan: de dag waarop dood en leven elkaar kruisen

In de Bijbelse kalender is 17 Nisan de dag waarop:
• Israël door de Schelfzee ging — opstanding uit het water
• De ark van Noach rustte op Ararat — nieuw begin
• Het eerste gersteoffer werd bewogen — eersteling van de oogst
• Christus opstond — Eersteling van hen die ontslapen zijn


Dat dit jaar (2026) Shabbat en 17 Nisan samenvallen, maakt het tot een dag van dubbele betekenis: rust én opstanding, heiliging én nieuw begin.

Het is een dag die vraagt: Waar staan wij? Op welke weg? En op welke klok kijken wij eigenlijk?


2. De kerkklok en de Bijbelse klok lopen niet gelijk

Als een gewone klok verkeerd loopt, mis je je afspraken. Als Gods profetische klok verkeerd gelezen wordt, mis je Zijn timing.

De kerk heeft door de eeuwen heen:
• eigen feesten ingevoerd
• eigen kalendercycli gemaakt
• zich losgemaakt van de Bijbelse tijden en vastgestelde momenten (mo’edim)


Niet uit kwaadwilligheid misschien, maar door geschiedenis, traditie, en soms gemak.

Maar het gevolg is wél:
• dat Pasen vaak losstaat van Pesach
• dat de opstanding losstaat van Eerstelingsdag
• dat Pinksteren losstaat van Shavuot
• dat de gemeente de profetische samenhang kwijtraakt
En dan wordt het moeilijker om de tekenen der tijden te herkennen.


3. Misleiding is nooit grof — altijd subtiel

Jezus waarschuwt niet voor grove afgoderij, maar voor misleiding onder gelovigen.
“Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.” (Mat. 7:23)

Het woord “wetteloosheid” is anomia: leven zonder de Torah als richtingwijzer.

Niet politiek. Niet juridisch. Maar geestelijk.


Het gaat om mensen die:
• Jezus’ Naam gebruiken
• wonderen doen
• religieus actief zijn
• maar Zijn Weg niet gaan

Dat is precies de spanning: traditie kan een weg lijken, maar toch doodlopend zijn.


4. Twee wegen die op elkaar lijken — maar niet naar dezelfde bestemming leiden

De Bijbel verwoordt het prachtig:
“Er is een weg ten leven en een doodlopende weg. Oppervlakkig lijken ze op elkaar.”


Dat is precies wat Spreuken zegt:
“Er is een weg die iemand recht schijnt, maar het einde daarvan zijn wegen des doods.” (Spr. 14:12)


De eerste gemeente werd niet “christenen” genoemd. Men noemde hen HaDerech — De Weg.

Niet een systeem. Niet een traditie. Maar een levenspad dat gehoorzaamheid, vertrouwen en navolging vraagt.


5. De Torah blijft — ook in het komende Koninkrijk

Een kernpunt dat vaak vergeten wordt:
• Jesaja zegt dat de Torah uit Sion zal uitgaan
• Jezus zegt dat geen jota of tittel zal vergaan
• Zacharia zegt dat de volken de feesten zullen vieren
• Ezechiël beschrijft een tempel waarin de Torah functioneert
• Openbaring laat zien dat het Lam en de geboden samen horen


De Torah is geen last. Het is de Wegwijzer van het Koninkrijk.

Niet als middel tot redding — maar als richting voor het leven van de verlosten.


6. Een paar krachtige vragen voor deze bijzondere Shabbat

A. Op welke klok kijken wij?

De kerkelijke traditie of Gods profetische kalender?

B. Volgen wij Jezus — of volgen wij gewoonten die Zijn stem overstijgen?

C. Waar lijkt mijn weg op de Weg, maar is het misschien toch een doodlopende route?

D. Wat betekent het dat de eerste gemeente “HaDerech” werd genoemd?

Welke weg volgden zij die wij soms kwijtgeraakt zijn?

E. Hoe herkennen wij de tekenen der tijden als we de Bijbelse tijden niet meer kennen?
