Het verschil tussen menselijke berekening en geestelijke openbaring. Dat spanningsveld loopt als een draad door de hele Bijbel heen.

1. De Schrift is geen rekensom

Mensen proberen vaak Gods handelen te vangen in schema’s, getallen, tijdlijnen en berekeningen. Dat is niet nieuw; het gebeurde al in de tijd van Jezus. 

Maar Jezus zelf deed precies het tegenovergestelde:
• Hij rekende niets uit
• Hij verwees naar de Schriften
• Hij opende de ogen van de discipelen door de Geest

De Emmaüsgangers kregen geen profetische puzzel, maar een openbaring van Christus in de Schriften. Dat is wezenlijk anders dan het construeren van een tijdlijn.


2. Profetie is geen voorspelling, maar openbaring

De Bijbel benoemt iets belangrijks: veel religies hadden een messiasverwachting. Dat klopt. Maar het verschil zit niet in voorspelling, maar in openbaring. De Bijbel laat zien dat ware profetie niet van beneden komt, maar van boven:

“Want profetie is nooit voortgekomen uit de wil van een mens, maar heilige mensen van God hebben, door de Heilige Geest gedreven, gesproken.”

Daarom is profetie geen wiskunde, maar relatie.


3. De tekenen der tijden zijn geen berekeningen

Jezus zei: “Let op de tekenen.” Hij zei nooit: “Bereken de datum.”

De tekenen zijn bedoeld om wakker te maken, niet om een kalender te vullen. En inderdaad: achteraf hebben de feiten altijd gelijk. Maar dat is niet hetzelfde als geestelijke onderscheiding.


4. Het probleem is niet de Schrift, maar het hart

De Bijbel zegt dat mensen een verkeerd beeld van Jezus maken. Dat is precies waar Jezus voor waarschuwde:
• een andere messias
• een andere geest
• een andere verwachting


En dat gebeurt wanneer mensen de Schrift lezen zonder de Geest. Dan ontstaat religie, maar geen openbaring.



5. De eenvoud van Christus
Jezus roept de vermoeiden, de belasten, de zoekenden. Hij is de Leraar. Zijn schapen horen Zijn stem. En Zijn stem is eenvoudig, helder, zacht en waar.


Dat is het tegenovergestelde van:
• ingewikkelde schema’s
• berekeningen
• speculaties
• menselijke systemen


De weg van Christus is eenvoudig, maar niet oppervlakkig. Die eenvoud is juist het bewijs dat het van de Geest komt.


De Schrift is niet bedoeld om te ontcijferen, maar om te ontmoeten.

Wanneer mensen de Bijbel gebruiken om te bewijzen, te berekenen of te voorspellen, missen ze de Persoon die de Schrift openbaart.


Maar wie komt als een schaap dat de stem van de Herder zoekt, die wordt geleid op de eeuwige weg.
