
God brengt samen wat bij Hem hoort — en Hij scheidt wat niet bij Hem past.

God brengt samen wat bij Hem hoort — en Hij scheidt wat niet bij Hem past. Niet uit hardheid, maar uit heiligheid. Niet om mensen uit te sluiten, maar om Zijn volk te bewaren in het licht.


1. Het ongelijk span (2 Kor. 6:14–7:1)

Kern: wie bij Christus hoort, kan niet leven vanuit twee bronnen tegelijk.
• Gerechtigheid - wetteloosheid
• Licht - duisternis
• Christus - Belial
• Tempel van God – afgoden


Het gaat niet om sociale afstand, maar om geestelijke verbondenheid. Het “juk” is een gedeeld leven, gedeelde richting, gedeelde loyaliteit.

Waarom? Omdat God zegt: “Ik zal onder hen wonen… zij zullen Mijn volk zijn.” Heiliging is geen menselijke prestatie, maar een reactie op Gods nabijheid.


Conclusie van Paulus:
“Laten wij ons reinigen… en de heiligheid volbrengen in de vrees van God.”


2. Liefde voor mensen zonder liefde voor God

Hier een scherp punt: Veel mensen spreken over liefde, maar laten de Bron van liefde links liggen.


Jezus zegt in Mattheüs 22 dat de wet en de profeten hangen aan twee geboden:
• God liefhebben
• De naaste liefhebben


Maar de volgorde is niet omkeerbaar. Wie God loslaat, houdt uiteindelijk ook de naaste niet vast — de liefde verkoelt (Matt. 24:12).


3. De wet in het hart (2 Kor. 3:3 & Jer. 31:31–34)

Hier de kern van het nieuwe verbond:
• Niet minder wet, maar diepere wet
• Niet op steen, maar in het hart
• Niet van buitenaf opgelegd, maar van binnenuit verlangd


Dat is precies wat Psalm 119:97 zegt:
“Hoe lief heb ik Uw wet.”


En wat Ezechiël 36 uitwerkt:
• schoon water
• nieuw hart
• nieuwe geest
• wandelen in Gods inzettingen

Heiliging is vrucht van Gods werk, niet van menselijke wilskracht.


4. Wijsheid door gehoorzaamheid (Ps. 119:98–104)

Gods Woord trekt de lijn helder: Wie Gods wet liefheeft én ernaar leeft, wordt:
• wijzer dan tegenstanders
• verstandiger dan leraren
• dieper gevormd dan traditie alleen kan bieden


Niet omdat wij beter zijn, maar omdat Gods gerechtigheid zichtbaar wordt in ons leven. In een tijd waarin wetteloosheid toeneemt, wordt gehoorzaamheid een getuigenis.


5. Het evangelie als tegenlicht (Matt. 24:12–14)

De liefde van velen verkoelt — maar het evangelie gaat door. Niet als theorie, maar als Koninkrijk:
• een ander leven
• een andere loyaliteit
• een andere toekomst


Volharding is geen kramp, maar vertrouwen op de Koning die ons vasthoudt.


6. De rode draad van al deze teksten

God vormt een volk dat Hem toebehoort. Hij scheidt het licht van de duisternis, Hij schrijft Zijn wet in het hart, Hij vernieuwt door Zijn Geest, Hij roept tot heiligheid, Hij bewaart door liefde, Hij leidt tot volharding.


Deze slotzin raakt precies de kern:
“HERE, vaak vraag ik naar uw wil zonder uw Woord te raadplegen. Ik wil leven naar uw Woord.”


Dat is het nieuwe hart. Dat is de vrucht van de Geest. Dat is de weg van het licht.
