Wat Jezus “eeuwig leven” noemt
Johannes 17:3 & Hosea 4:1–6 – Samengevoegde kern en toepassing


1. Wat Jezus “eeuwig leven” noemt (Joh. 17:3)

Jezus definieert eeuwig leven niet als iets “later”, maar als een relatie nu:
• Leven in vertrouwelijke omgang met de enige ware God.
• Jezus erkennen als de Gezondene, de Messias die toegang geeft tot die relatie.
• Niet kennis over God, maar God kennen — door wandelen, luisteren, gehoorzamen.

Eeuwig leven begint wanneer je God kent door Jezus, en leeft in die relatie van vertrouwen en gehoorzaamheid.


2. Hosea 4:1–6 – Wanneer die relatie verdwijnt

Hosea laat zien wat er gebeurt als die kennis van God wegvalt:


A. De aanklacht
• Geen trouw
• Geen liefde
• Geen kennis van God

Precies de drie pijlers van het verbond zijn verdwenen.


B. De gevolgen
• Zonde wordt normaal: vloeken, liegen, moorden, stelen, overspel.
• De schepping zelf lijdt mee: mens, dier en zelfs vissen kwijnen weg.


C. De leiders falen

Priesters en profeten weigeren correctie. Ze struikelen — en het volk struikelt met hen mee.


D. Kernvers
“Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis.”

Niet gebrek aan informatie, maar gebrek aan relatiekennis: God kennen, Zijn Torah liefhebben, Zijn wegen wandelen.


3. Toepassing voor vandaag

De spiegel van Hosea is pijnlijk actueel.


A. Trouw

Ja, er is trouw — maar vaak plichtmatig, sociaal, oppervlakkig. Niet de onbaatzuchtige trouw die Jezus liet zien.


B. Liefde

Ja, er is liefde — maar vaak vermengd met eigenbelang, emotie of verlangen. De agapè die God in onze harten wil uitstorten (Rom. 5:5) wordt zeldzaam.


C. Kennis

Ja, er is kennis — boeken vol, studies genoeg. Maar kennis zonder omgang met God maakt het hoofd warm en het hart koud.


Zoals in Hosea’s tijd wist men veel over God, maar men kende Hem niet meer. En een volk zonder omgang met God gaat van binnenuit kapot.

4. De verbinding tussen Jezus en Hosea

Jezus zegt: “Dit is het eeuwige leven: dat zij U kennen.”

Hosea zegt: “Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis.”

Samen vormen ze één boodschap:

Waar God gekend wordt, is leven. Waar God niet gekend wordt, sterft alles langzaam af.

Eeuwig leven is geen luxe voor later, maar een noodzaak voor nu. Wie denkt het zelf nog wel te redden, heeft geen behoefte aan God — en blijft daardoor buiten het leven dat Hij wil geven.

Kernzin voor het Leerhuis

Eeuwig leven is leven in omgang met God; zonder die omgang verdorren trouw, liefde en recht — in Hosea’s tijd én in de onze.
