Vreugde aan de Wet


Vreugde aan de Wet is geen vreugde aan regels, maar vreugde aan relatie. En dat is precies wat in veel kerken verloren is gegaan: men spreekt over gedrag, maar niet meer over de God die spreekt.


Hoe beleven we vreugde aan de Wet?

Psalm 119 als kompas voor de Omertelling


1. De Wet als beperking? Alleen voor wie God niet kent

Voor veel mensen voelt “wet” als beperking. Maar dat komt omdat ze de Wet zien als menselijke regels, niet als Gods openbaring.


Psalm 119 laat iets anders zien:
• De Wet is licht
• De Wet is leven
• De Wet is vrijheid
• De Wet is richting
• De Wet is vreugde

De psalmist zegt niet: “Wat een last.” Hij zegt: “Uw geboden zijn mijn liederen.” Dat is geen dwang, dat is liefde.


2. Waarom is de vreugde verdwenen?

Laten we het scherp stellen:
• De mens stelt zichzelf centraal
• De kerk vervangt Gods Wet door menselijke wijsheid
• Men spreekt over “gedrag” in plaats van “gehoorzaamheid”
• De kandelaar wordt weggenomen wanneer het Woord wordt losgelaten


Zonder Wet:
• ken je Gods wil niet
• weet je niet wat goed of kwaad is
• wordt vrijheid vervangen door willekeur
• wordt genade goedkoop en betekenisloos

En inderdaad: menselijke regels worden uiteindelijk verstikkend, omdat ze geen leven geven.


3. De Wet als vreugde: waarom?

Omdat de Wet niet begint bij regels, maar bij Gods hart.


De Wet openbaart:
• Wie God is
• Wat Hij goed noemt
• Hoe Hij leven bedoelt
• Hoe wij Hem kunnen kennen

De vreugde zit niet in het moeten, maar in het mogen zien.

Zoals de Bijbel zegt:
“We waren blind voor Gods Wet en dachten het zonder Zijn Wet te kunnen stellen.”

Maar wanneer de ogen opengaan, wordt de Wet geen last, maar muziek in de oren — net als de morsesignalen die pas betekenis krijgen wanneer je de taal verstaat.


4. De Omertelling beginnen we dit jaar met Psalm 119 — en dat is precies goed


De Omertelling is een tijd van:
• heroriëntatie
• hernieuwde gehoorzaamheid
• terugkeren naar de Bron
• leren luisteren


Psalm 119 is dan het perfecte startpunt, want het leert ons:
• vreugde in de Wet
• liefde voor Gods Woord
• verlangen naar Zijn wegen
• nederigheid om te leren


Het is precies wat Jezus deed op de weg naar Emmaüs:

Hij begon bij Mozes, de Profeten en de Psalmen. Dáár gingen hun ogen open.

Wie de Wet verlaat, verliest Christus. Wie de Wet verstaat, ziet Christus overal.


5. De Feesten: Christus in het midden

We raken een kernpunt:
• De voorjaarsfeesten zijn vervuld in Christus
• De najaarsfeesten wachten nog op vervulling


Maar zonder de Wet en de Profeten zie je dat niet. Dan verdwalen mensen in:
• religie
• politiek
• tijdgeest
• menselijke systemen


Maar wie terugkeert naar Mozes en de Profeten, ziet:
• het patroon
• de profetie
• de eenheid
• het doel

En dat doel is Christus — het Middelpunt van alles.


6. De vraag voor vandaag

Niet: “Wat vinden wij van de Wet?” Maar: “Willen wij leren luisteren zoals de Emmaüsgangers?”

Niet: “Wat zegt de tijdgeest?” Maar: “Wat zegt de HEERE?”

Niet: “Hoe voelt dit voor mij?” Maar: “Hoe leidt Zijn Woord mij tot leven?”
