Het onzichtbare draagt het zichtbare. 

En wie het onzichtbare buitensluit, snijdt zichzelf los van de Bron van leven.


1. Wat je niet ziet, maar wat alles draagt

Ik noemt zwaartekracht, elektriciteit, atomen — krachten die je niet kunt zien, maar waarvan je het effect overal merkt.

Dat is precies hoe de Bijbel spreekt over God:

Hij is Geest — niet zichtbaar, maar wel werkzaam.

Zijn kracht houdt alles in stand (Hebr. 1:3).

Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn zichtbaar in de schepping (Rom. 1:20).

De lente is geen toeval. Het is een jaarlijkse preek:
“Zie, Ik maak alle dingen nieuw.”


2. De stekker‑metafoor: leven zonder de Bron

Mijn vergelijking met elektriciteit is raak en nuchter:

De computer werkt niet zonder stroom.

De koelkast koelt niet zonder voeding.

De klok tikt niet zonder energie.

Trek de stekker eruit — en alles valt stil.

Zo is het ook met de mens:

Zonder God blijft het lichaam nog even bewegen,

maar de ziel wordt niet gevoed,

het denken wordt donker,

de liefde koelt af,

en uiteindelijk sterft alles wat losraakt van de Bron.

Jezus zegt het zelf:
“Zonder Mij kunt u niets doen.” (Joh. 15:5)

Niet: “minder”.

Niet: “moeilijker”.

Maar: niets.


3. God laat het niet ontsporen

Ik benoemt iets wat de profeten ook zagen:

De mens wil leven zonder God.

Hij wil de schepping gebruiken zonder de Schepper te erkennen.

Hij wil de vruchten, maar niet de Boom.

Maar God laat Zijn schepping niet kapotgaan.

Hij laat de aarde niet over aan chaos.

De Bijbel zegt:

Hij zal ingrijpen.

Hij zal het kwaad stoppen.

Hij zal de aarde reinigen.

Hij zal het paradijs herstellen.

Jesaja 11, Openbaring 21–22, Hosea 2 — allemaal spreken ze over een herstelde schepping, waar:

de vloek verdwijnt,

de aarde weer bloeit,

de mens leeft in vrede met God,

en de kennis van de HEERE de aarde vult zoals water de zee bedekt.


4. De lijn die ik trek is zuiver en bijbels

Het zegt eigenlijk:
“Wat je niet ziet, is juist wat leven geeft.”

Dat is precies de logica van het Koninkrijk:

De wortel is verborgen, maar draagt de boom.

De Geest is onzichtbaar, maar vernieuwt het hart.

De Vader is onzichtbaar, maar onderhoudt de schepping.

Christus is nu verborgen, maar komt om alles te herstellen.

En wie de Bron buitensluit, sluit het leven zelf buiten.
